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"kiye", 


ANKARA 


"HALKIN SESİ HALKIMIZIN 
SICAK DESTEĞİNİ ALIYOR" 


Biz her hafta Ankara'nın çeşitli semlerinde dergi satısina çikiyoruz. Özellikle Bent deresi mevkiinde satış yapar ken edindiğimiz izlenimleri anlatmak istiyoruz. Bentdere si sakinleri esnaf, işportacı - lar, işsizlerden oluşuyor.Her hafta düzenli satışlara çıktığımız için artık bu semtte dergiyi sürekli alan okuyucularımız vardır. Bizi görünce yanımıza gelip sohbet ediyorlar. 
Bir kasap okuyucumuz şöyle dedi; "Faşistler size dokunur sa haber yollayın, satırı kapıp gelir, Ulus meydanına kadar kovalarım." Bu okuyucu her hafta on lira bağışta bulu nuyor. Dergi semte ulaşınca emekçiler "bizim dergi geldi" 
diye seviniyorlar. 

Biz "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Demokratik Tür- 
“Kürtler Türkler Bir 
Olsun Amerika Rusya Kahrolsun" sloganları ile satış . yaparken seyyar satıcılar sattık ları elma, mandalingibi meyvalardan bize ikram ediyorlar 
Satış sırasında Bentdere'li bir kaç yurtsever bizi korumakiçin sürekli bekliyorlar. 

Bir defasında bir serseri alay etmek için "bedava mı?" 
diye sordu. Biz daha cevap vermeden bir işportacı:" Bun ların matbaası, parası mı 


- var? Bunlar bağış toplayarak, 


kanlarını satarak bu gazeteyi çıkarıyorlar," dedi. 

` Emekçi halkımızın bu desteği mücadele azmimizi daha da pekiştiriyor. 


Ankaralı devrimci gençler 


İSKENDERUN 
LİSEDE BOYKOT 


27 Ocak'ta ahlak ve felsefe kitaplarını protesto ederek boykota başladık. Velilerimiz bizi destekledi. Boytotumuz başarıya ulaştı. Tüm isteklerimiz kabul edildi. Okul yö neticileri, daha öncede! boyko ta önderlik eden arkadaşlarımızdan bir kaçını okuldan attılar. Biz arkadaşlarımızdan alınması için derslere girme dik, Ertesi gün faşist müdür, polis çağırdı. Bu baskılar bizi yıldırmayacaktır. Velileri- 


,mizle birlikte mücadelemize 


devam edeceğiz. 
Gerici ve son! 
ii eee Liposmgen dey 


ırkçı eğitime 


HALKIN SESİ/ HAFTALIK SİYASİ DERGİ/ SAHİ Bİ:Hüsevin KARANLIK SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Mustafa TÜTÜNCÜBAŞIE YERİ: Yeniçeriler Caddesi , 


DAİLY/ NEWS WEB OFSET/ ABONE ŞARTLARI; 


KAHRAMANMARAŞ 
"AĞALAR KÖYÜMÜZÜN ME 
RASINI ZORLA ALMAYA ÇA 
LIŞIYORLAR" 

Köyde ağa olmaya çalışan 
Ali, Hasan, Abidin Gökşen ve 


kardeşleri köylünün elinden köy merasını zorla almaya ça lışıyorlar, 

Pazarcık mahkemesi köyün merasını ağalara vermek için yüz yıllık köye "burası köy de gil, Gökşen'lerin çiftliğidir . 
Çiftlik mera olmaz.” demiştir. Onbeş senelik bir mücadeleden sonra mahkeme yetki lileri yedikleri büyük rüşvetlerle köy merasını ` ağalara verdiler, Bu da yetmiyormuş gibi ağa muhtarlık seçimlerin de köylünün karşısına aday olarak çıktı, Fakat . köylüden hak ettiği cevabı aldı. 

Ağa komşu Bulgar göçmen lerinin köyü için 'bu köyü yıktıracağım, topraklarını alaca ğım.' demiştir. Bir devrimci to köyü artık ne sen, ne de De mirel, Türkeş yıktırabilir' di yerek gereken cevabı vermiştir, 


ZONGULDAK 
"MÜCADELEMİZLE FAŞİST 
SALDIRGANLARI GERİLET- 
TİK" 

Karabük işçi sınıfımızın yo gun olduğu bir bölgedir. Demir-Çelik işletmelerinde yirmi bini aşkın işçi çalışmaktadır, Biz Endüstri Meslek Lise si öğrencileri yakın bir zaman sonra bu işletmelerde çalışacak olan işçileriz. Bu neden - le faşist öğretmenler ve faşistler geleceğin işçileri olan bizleri şimdiden köleleştir mek için baskılarını sürdür 


mektedirler, 

Son olarak ilk karne tatili- 
ne gireceğimiz 28 Ocak 1977 
günü bir avuç faşist öğretmen ve faşist öğrenci birlikte yurt sever ve devrimci öğrencile - re saldırdılar. Ama yurtsever öğrencilerden gereken ce rabi aldılar. 

Bu hareketten sonra okulu muzda faşist baskılara karşı mücadele yükselmiş, faşistler gerilemiştir. Bizler mücadelemizi aynı zamanda revizyonizme karşı da sürdüreceğiz.. 

Yaşasın demokratik lise mücadelemiz! 

Karabük Endüstri Meslek 


a İİ O 
Lisesi Devrimci Öğrencileri 
TUNCELİ 


"OKULUMUZA PANSİYON 
VE ÖĞRETMEN İSTİYORUZ" 


Bizim okulun mevcudu beşyüzün üzerindedir, Okulun bir tane öğretmeni var. Bu öğretmen de beşyüz kişiyi yö- 


Pazarcık/ Köprüağzı köylüleri netemiyor. 


“ayda 


yılda bir hastaneye düştüğümüzde bize tpkı hayvanlara yapılan muameleyi yapıyorolar > Kalp hastalarının gece saat 9-10 oda kalpleri sıkışıyor, hiç kimse bulunmu - 


ÈS yor. Nöbetçi doktor ve hemşirelerin nere- 
4 ye kaw a ka değiL Devamlı kan kay- 


neme tahtası WA hastalaübe Tene Serum ve 


rum iyi verilmedi azar a neka 
“Allah Besan ? 


ya yarım saat sonra geliyor. 


CEYHAN'DA FAŞİST BASKILAR ARTIYOR . 


Son zamanlarda Ceyhan'da polis faşistlerle birlikte operasyonlara başlamıştır, Birkaç gün önce tertip niteliğin de birtakım olaylar cereyan etmiştir, Ceyhan Lisesi mü - dürünün,arkasından kaymakamın evi karanlık kişiler tarafından kurşunlanmıştır, Bunun üzerine polis çeşitli yerle» ri, özellikle kahveleri basarak devrimci avına başlamış - 


tır. 170 kişilik bir liste ile polisin mahalleleri, 


kalabalık 


yerleri dolaşıp devrimci toplaması halkı tedirgin etmiştir. 


Bir süre önce Tufan Lictli'yi katleden polis Şahin elini kolunu sallaya sallaya gezmektedir. 


Harun 
Arkadaş 


Kitabevini, daha sonra İşçi Birliği Derneğini kurşunlayan 


faşistler ortalıkta dolaşmaktadır. Şu ana kadar 


toplanan 


yirmiden fazla devrimci işkence altındadır, Faşistibaskılar işçiler üzerinde yoğunlaşmıştır, Ceytaş İplik Fabrikasında ikramiyelerini alamayan işçilerin başlattıkları direniş polis ve faşistler tarafından kırılmıştır. Sendika başkanı tutuklanmıştır. Ankara'dan gelen bök ge temsilcisi, yöneticilerle anlaşarak işçilerin işbaşı yap masını sağlamıştır, Patron işçilerin eski randimanı vermesi halinde sendika başkanının bırakılacağını söylemiş - 


tir, 


Polis baskısı ve faşist saldırının artmasından ve İşçi Birliği Derneği'nin izinsiz tiyatro gösterdiği bahenesi “Me kapatılmasından sonra revizyonistler de faaliyetlerini ar - tırmaya başladılar. Duvarlara “Kahrolsun“Mao'cular"şek linde sloganlar yazdılar, Halktan birçok insan revizyonist. 
lere tepki gösterdi. Halk polisindevrimcilere saldırdığı bu günlerde, bu yeni saldırganları daha iyi tanıyor. 


Bizim okula bir kaç öğret menin tayini çıktı. Bunlar da gelip okulumuzun ve kazamızın durumunu öğrendikten sonra vaz geçtiler. İOkulumuzun bir tane pansiyenü vardı, Öğrenciler bu pansiyondan az çok yararlanırlardı. Uzak köylerden gelen yoksul arkadaşlarımız burada kalıyorlardı, Bu pansiyon 1976 senesinde çöktü, Okul müdürümüz dilekçe verdi. Devletin yardım 


'da bulunmasını istedi. (Kışın 


yatırıyorsunuz, biz oe hakaretlerinizi dinlemek için gelmedik. e arkadaşları 


4 rın, biz hapiste kala hevesli değiliz" 


dediler, Bu sözleri duyan doktor, z 


“Artık 


saygı da kalmadı millette” deyince, hasta- 


` paramızla bakıyorsunuz" diye za v 


“diler, 


— Banlar halkımızın hep bensiz a 


“ğun sanıyorlarsa yanılıyorlar. o Halkımız 


hastane kapılarında bekleye bekleye usandı artık. Torpilliler her verde önde, Kabız za 


olan bir hastaya bir hafta acı çektirdiler, 


diye 


= Hastanın sahibi doktoru bulup para yedir- o dikten sonra hastaya layman yapıldı. Dikkat | edilmediği için bu hasta daha da kötüleşti, 
| Kan kaybından ölüm derecesine geldi. Si 
“Bütün hastalar “nasıl yapsak 


“zen böyle gitmese” diye çare arı rlar. 
“Ben bir hasta olarak düzendeki bu bozukluklaran masak devrimle yok olacağına ina- > 


asaku, 


“Bir hasta 


köye giden bir (arkadaşımız çığ altında kalarak boğuldu. 
Devletin okulumuz için parası yoksa,öğretmenide mi yoktur? Hiç olmazsa lise mezunlarına aylık versinde bunlar orta bölüm derslerini okutsun lar, 


Nazimiye Ortaokulu 


Öğrencileri 
İSTANBUL 


ODAL BOYA FABRİKASI İŞ- 
ÇİLERİNİN DİRENİŞİ 


Biz Odal Boya Fabrikasın- dan atılan işçileriz. Maltepe- de kurulu olan fabrikanın günlük kazancı 300-400 bin liradır. Fabrika henüz 3 senelik, Avukatlıktan ayrılma iki ortak tarafından işletiliyor. Boya ve boya malzemesi ( neft, tiner, toz boyalar) imal ediliyor. Fabrikada, Susta, 10 
işçi, 3 yazıhane elemanıçalışıyordu. Biz burada sendikasız ve sözleşmesiz olarak ça lıştırıldık. 

Fabrikaya Bahattin Yetişti— ren adında assubaylıktan emek li bir müdür geldi. Müdür fab rikayı kışla gibi kullanmaya çalıştı, Ustalar da dahil olmak üzere genç işçiler buna karşı çıktılar, Müdür devrim. 
ci bir arkadaşın işine son ver di. Bunun üzerine yedi işçi , zam ve arkadaşın işe alınmasını istemek için idareye gittik, İdarede isteklerimiz kabul edilmedi. İşi bıraktık. 
Birliğimizi bozmak için idare 
2 arkadaşa 500 lira zam teklif 
etti, Arkadaşlar bunu kabul etmediler, İşten atılanların alın masını ve herkese aynı zammın verilmesini istediler, Arkadaşlara zorla çıkışları imzalatıldı. İkinci gün akşamına 
“kadar tazminat vermemek için oyaladılar. 

Kahrolsun faşist Bncü ve linci maddeler! 


İşten atılan bir işçi 


/ YÖNETİM 
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ŞARTLARI: Santimi 30 TL. / YAYIN İLANLARI: 200 TL, / GENEL DAĞITIM: TÜR-DA / ANKARA DAĞITIM: FİKRİ NİĞİŞ / 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İNE A a mana AN 


ZANU Heyetini sınırdışı eden 
MC yi protesto edelim! 


Sömürgeciliğe ve ırk ayrımına kar şı mücadelede Türkiye halkının ve hükümetinin yardımlarını istemek üzere yurdumuza gelen ZANU(Zimbabve Afrika Milli Birliği)heyeti; MC tarafından sınırdışı edildi. Böylece MC hükümeti, uluslararası alanda yerini bir ke re daha ortaya koydu. Birleşmiş Milletler salonunda O nutuklara değilde, uygulamaya bakarsak bu hükümetin ka derini Afrika'nın güneyindeki sömürgelerle,İan Smith gibi ırkçılarla ve İsrail siyonistleriyle birleştirdiğini gö rürüz. Türkiye'nin yalnızlığı, Kıbrıs'la ilgili oylamalarda kendini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Üçüncü Dünya düşmanı siyaset sadece kendi "1" oyuy la yetinmek zorunda kalırken, karşısın da Birleşmiş Milletler'in 141 üyesini bulmuştur. Hükümetin ZANU temsilcilerini sınırdışı etme kararı ise, bugün ülkemizi daha da yalnız bir duruma düşürmektedir. 

Türkiye Birleşmiş (o Milletler'de, Zimbabve'deki ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı oy kullanmış, Siyah Afrika halkını destekleyen kararların altına imza atmıştır. Bu kararların, hele onlar için olumlu oy kullanan Türkiye bakımından, en azından Anayasa kadar 


bağlayıcı olması gerekir. ZANU heyetini sınırdışı edepek bütün bu kararları çiğneyen MC, zavallı ve gülünç bir duruma düşmüştür, O kadar ki, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Zimbabve veya Rodezya diye bir ülkenin varlığın dan dahi haberdar değildir 
` Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına da aykırı olan sınırdışı etme kararı, MİT raporlarına dayanarak alınmıştır. 
Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcilerine yapılan işkenceden sonra, bu son kanunsuzluk MİT'in faaliyetinin ülkemizin ve halkımızın çıkarlarına ne derece ters düştüğünü göstermektedir. 
Bu uygulamaların doğal sonucu ola rak, Türkiye MC eliyle Üçüncü Dünya! 
dan koparılmakta,güçsüz ve iki süper devlete muhtaç bir duruma düşürülmektedir. Yaşadığımız günler Türkiye'nin geleceği bakımından önemlidir ve ülkemiz bir yol ayrımına (o yaklaşmaktadır. Üçüncü Dünya ile dayanışmanın baltalanması, Türkiye'yi nereye götürecektir? Bu sorunun cevabını MC'nin Rusya ile yakınlaşma siyasetinde aramak gerekmektedir. Kıbrıs meselesinin açıkca gösterdiği gibi, ülkemizi Üçüncü Dünya'dan koparan her girişim, aynı zamanda - Rusya'nın 


yolunu açmaya yaramaktadır. Şu anülkemiz o durumdadır ki; Rus sendika patronlarına "Yaşasın Sovyetler. Birliği" diye bağıranlar karşısında boyun eğen MC, halk "Yaşasın Zimbabve " 
diye bağırınca dişlerini göstermektedir. 

Halkımız geçmişinde bir milli 
Kurtuluş Savaşı bulunan bir halktır. 
Emperyalizme karşı ilk milli kurtuluş savaşını biz verdik ve tüm ezilen milletlere örnek olduk. O zaman Afganis tan'dan, Afrika'ya kadar mazlum milletlerin desteğini aldık. Bugün aynı milli kurtuluş ruhuyla kardeş milletlere destek vermek boynumuza borçtur. Zimbabveli konukların yurdu muz- dan ayrılırken belirttikleri gibi, Türkiye halkı kara Afrikalı kardeşleriyle dayanışmayı candan arzulamaktadır. 
İşte bu dayanışmayı önlemek için 
ZANU heyetini sınırdışı eden MC ise, Milli Kurtuluş geleneklerimize ne derece düşman olduğunu ortaya koymuştur. 


MC'nin sınırdışı kararını protesto 


edelim. 


Yaşasın Zimbabve ve Türkiye hal kı arasındaki kardeşlik ve dayanışma! 


HALKIN SESİ 


ZANU Heyetine hakarete yeltenen polisler cezalandırılmalıdır 


AYDINLIK MC nin kararını protesto etti 


AYDINLIK, MC'nin ZANU'lu konukları sınırdışı etme kararını protesto etmek için 19 Mart günü bir basın toplantısı düzenledi. Aydınlık Dergisi yazı işleri müdürü Doğan Yurdakul basına dağıtılan metni oku duktan sonra bazı açıklamalarda bır lundu. Yurdakul, bazı gazetelerin, heyetin Türkiye'ye sokulmaması için Emniyet Müdürlüğünce tertibat alındığını, ancak heyet'mensuplarının İngiliz ve İsviçre pasaportu taşımaları nedeniyle yurt içine girdik ten sonra tespit edildiklerini yazdık larını hatırlatarak şunları söyledi Ni "Biz daha heyet gelmeden bir hafta önce İstanbul Valiliğine başvurarak Zimbabve halkıyla dayanışma gece- si için izin ist&dik, Ayrıca konukların gelmesinden birkaç gün Oo önce Dışişleri Bakanlığına başvurarak he yetin Türk hükümeti iletemas kurmak istediğini resmen bildirdik;ü stelik, gene heyet gelmeden, havaalanindaki vali yardımcısına başvura.- rak heyen «a; Sılamak için tören dü zenlemek istediğimizi bildiraık  -Y2 piste iniş izni istedik; Dahası då vars 


ZANU heyeti Türkiye'ye gelmeden Türkiye'nin Bonn Büyükelçiliğine başvurarak gezilerini duyurdular ve Türkiye hükümeti iletemas etmek istediklerini kendileri de resmen hükümete bildirdiler; Bu gerçekler karşısında bazı gazetelerin, Emniyet yetkililerine dayanarak ` verdiği haber tamamen asılsızdır; 

Bu arada Aydınlık Dergisinin avukatı Emcet Olcaytu da bir açıklama yaparak şunları söyledi; '" Anayasaya göre herkes bir toplantıya ka talabilir ve fikirlerini ifade edebi - lir, Kanunların hükümleri de bunu açıkça ortaya koymaktadır.Yabancıların Türkiye'de İkamât ve Seya - hatleri hakkındaki 5683 sayılı kanun olaya uygulanamaz. Heyet mensup - larının Türkiye'de Irkçılığı ve sö - mürgeciliği mahkum eden bir top - lantıda ülkelerindeki durumu anlat - malarını yasaklamak, tamamen ka- 


nunsuzdur.' Avukat Olcaytu,bir ya- ; 


bancinin siyasi faaliyette bulunarak bir suç işlediği taktirde 5662 sajili ka. 
nuna göre.Yuürt dışına çıkmaya davet edileceğini, kanunun açık hükmü. 


nün bu olduğunu belirtti ve ZANU he yetinin apar topar sınırdışı edilmesinin kanunsuz olduğuna işaret etti, Zimbabve heyetinin, eğer kanuni bir sakınca varsa konuşma yapmaktan vazgeçebileceklerini söylediğini hatırlatan Olcaytu ,buna rağmen hem de ortada bir fiil yokken heyetin yurtdışına çıkarılmasının tamamen kanunsuz olduğunu ifade etti. 


Daha sonra soz alan heyetin tercümana Ahmet Türkistanlı polisle - rin heyete karşı önce nazik davranmaya dikkat ettiklerini ancak yurtdışına çıkarılma kararından sonra bazı polislerin işi heyete küstah ve hakaretamiz bir tavır almaya kadar vardırdıklarını söyledi. Heyetin, bu 


nun üzerine polislere 'suçlu olma - dıklarını, ülkelerini temsil eden kimseler olduklarını hatırlattıklarr nı, bazı polislerin küstahça davranışları karşısında yerlerinden kalkmayarak direndiklerini, başka bazı polislerin gelerek bazı formaliteleri nazikçe hatırlatmaları üzerine ne yet mensuplarının ikazlara uyduğu - 


nu belirtti, Türkistanlı, bazı polislerin Küstah tutumlarını havaalanında da sürdürdüklerini, heyet .mensuplarına Türkçe küfür ettiklerini ve hatta Afrikalıları aşağılayıcı söz ler sarfettiklerini ifade etti. 

Aydınlık Dergisi sahibi Leyla 
Yurdakul da Birleşmiş Milletler 
Türkiye Temsilciliğinin 21 Mart 
1977 günü 'Dünya Irkçılığa karşı Mü 
cadele Günü' vesilesi ile heyet şerefine bir toplantı düzenlemek için harekete geçtiğini, bu konuda BM 
Genel Merkezinden gerekli onayı da aldığını, ancak Türkiye hükümetinin tutumu karşısında son anda toplantı düzenlemekten vazgeçtiğini açıkla — dı. Leyla Yurdakul, Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliğinin du - rumu BM Genel Merkezine rapor et miş olduğunu da hatirlattı. 

Bir gazeteci metnin sonunda yer alan, "Bu'işin peşini bırakmayaca - gız" sözlerine işaret ederek, neyin kastedildiğini sordu. Doğan Yurda - kul bü soruya, "Ulusâl ve Uluslararası bütün hukuki yollara başvuraca gız" cevabını verdi. 
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ZANU HEYETİ BAŞKANI 
ISTAN BUĽDA VER ECEĞİ KONF 


Başkan yoldaş, yoldaşlar, dostlar, baylar ve bayanlar, 

Partimiz ZANU (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği) ve burada bulunan heyet adına, bize Türkiye'yi ziyaret etme olanağı sağladığı için Aydınlık Dergisine en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Sizlere, Partimizin önderi Robert Mugabe yoldaşın ve onun Merkez Komitesinin tümünün, savaş alanındaki yiğit özgürlük savaşçılarının ve özgürlüğe tutkun Zimbabve kitlelerinin devrimci selamlarını getirdim. 


Bu bizim Türkiye'ye ilk gelişimiz, Türkiye halkının 1919 ile 1923 
yılları arasında ulusal kurtuluş ve bağımsızlık uğruna ayağa kalkarak savaşmış olduğunu biliyoruz. Biz Zimbabve halkı da ulusal kurtuluş uğruna savaşmaktayız. Bugün burada Türkiye ve Zimbabve'nin devrimci halkları olarak birarada bulunduğumuz açıktır. 


Ülkenizdeki durumu kavramaya çalışıyoruz. Karşılaştığınız güçlükleri, 


meselelerinizi, duygularınızı ve aynı zamanda umutlarınızı anladığımıza emin olabilirsiniz, Bizim düşüncemize göre, Afrika'da sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı yürüttüğümüz savaş, aynı zamanda, ülkenizdeki meseleleri anladığımızın bir kanıtıdır, Burada sizlere Zimbabve'deki durum hakkında bilgi vermek için bulunmaktayız. 


Partimiz ZANU 8 Ağustos 1963'de kuruldu, Amacı, 1890 yılında sömürgecilerin elimizden aldığı hakkı yani kendi kendimizin efendisi olma hakkını yeniden elde etmek, reformist siyaseti bırakarak düşmanla göğüs göğüse gelmek demek olan silahlı mücadeleye başlamaktı. ZANU, çoğunluğun demokratik yönetiminden yana olan bütün halkın kitlesel kurtuluş hareketidir. ZANU kitle desteğini, Afrikalı halkın dörtte üçünü oluşturan köylülerden ve gene Afrikalı halkın dörtte birini oluşturan işçilerden ve aydınlardan almaktadır. 


Zimbabve'nin toplam nüfusu 7 milyon 250 bindir. Bu toplam nüfusun 
250 binini: beyaz azınlık, geri kalan yedi milyonunu ise siyah çoğunluk 
oluşturmaktadır. Yurdumuz 1890 yılında İngiliz emperyalistleri tarafından işgal edildiğinden beri Afrikalı halk, kendi ülkesinde söz sahibi olmayan dördüncü sınıf insan durumuna düşürülmüştür. Ülkemizin siyasi ve iktisadi iktidarı azınlık rejiminin denetimi altındadır. Eğer beyazlar yalnızca kendi başlarına ya da kendi çıkarları jçin hareket ediyor olsalardı, bir beyaza karşılık yirmibeş siyahın bulunduğu ülkemizdeki yedi milyonluk Afrikalı halka boyun eğdiremezlerdi. Ne var ki beyaz azınlık, İngiliz hükümetinin ve onun uşaklarının çıkarlarını temsil etmektedir. Demek istediğim, görünürdeki 250 bin kişiden çok daha büyük bir güçle savaşmaktayız. Perde arkasındaki.muazzam güç ise, emperyalizmdir. Emperyalizm, kökü kazınması gereken bir düşmandır, 

SÖMÜRÜ 

Ulusumuzun sahip olduğu en değerli şey olan ve ulusun üstünde varlığını sürdürdüğü toprak haksız bir şekilde dağıtılmıştır. Pratikte ulusumuz geçimini tümüyle topraktan sağlamaktadır. Ama beyaz azınlık bütün verimli toprakları ve yaraltı zenginliklerini gaspetmiş durumdadır. 
Ve şimdi bize nerede .oturacağımiızı ve nereyi işleyeceğimizi, topraklarımızı elimizden alan bu beyaz azınlık söylemektedir. Bir Afrikalının oturduğu ve işlediği bir toprak parçasını bir beyaz elegeçirmek isterse, Afrikalı, hiç bir tazminat ödenmeden ya da herhangi bir uyarı yapılmadan kendi toprağını terketmek zorunda bırakılmaktadır. Bu zalim, haksız ve sömürücü tutumun sonucu olarak birçok beyaz çiftçinin elinde işleyebileceğinden çok daha fazla toprak varken, onun gerçek sahibi olan bizler geçimimizi sağlamaya yetecek kadarına bile sahip değiliz. 
Yurdumuzü geri almak ıçin gayrimeşru beyaz azınlık rejimini yenilgiye uğratmamız zorunludur. 

İŞÇİLER 

Azınlık rejiminin yasalarına göre siyah Zimbabveli emekçiler işçi sayılmıyoruz. Buna layık olmadığımızı söylüyorlar, Bize yalnızca bir 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ucuz işgücü kaynağı olarak bakıyorlar. Dolayısıyla, eğer iş bulabilirsek, çok düşük ücretler alıyoruz. 


Özel yasalarla sendikalar yasaklanmıştır ve aynı şekilde siyahların teknik eğitim görmeleri de yasaktır, Dışarda eğitim görenler ise yurda döndüklerinde ne kadar yüksek nitelikleri olursa olsun iş bulamamaktadırlar, İşlerin büyük çoğunluğu beyazlara ayrılmış durumdadır, Bu durumun daha fazla devam etmesine izin verilemez. 

EĞİTİM 

Azınlık rejimi ve onların uşakları Afrikalı çocukların gerçek bir eğitim görme fırsatını elde etmemelerini sağlama bağlamışlardır. 
Beyazların çocukları için eğitim zorunlu ve parasızdır ve onlar için her zaman yer vardır; buna karşılık siyahların çocukları için eğitim zorunlu ve parasız değildir ve onlar için hiç bir zaman yeteri kadar yer bulunmaz. Emperyalistlerin ajanı olan beyazların, siyahları eğitimsiz bırakma konusundaki sistemli uygulamalarının amacı, daima bir ucuz işgücü yedeğine sahip olabilmek için siyah işçilerin işsiz kalmasını sağlamaktır, 


AYIRIMCILIK 


Böl ve yönet siyasetini uygulayan beyaz azınlık, bizi bölebilmek amacıyla toplumumuzu birbirinden ayırmaya çalışmaktadır, Gücümüzü zayıflatmak üzere bizleri kabilelere bölmek şeklinde ciddi çabalara girişilmiş durumdadır. Şeflere kendi öz halklarına suçlu gözüyle bakmaları öğretilmekte ve fiilen beyaz azınlığa karşı mücadele edenler de, şefleri yerinden etmek amacıyla karışıklık çıkaran iktidar hırsı içindeki kimseler olarak gösterilmektedir. Hükümetin paralı uşakları olan şefler bugün, eskiden kendi halkları içinde sahip oldukları iktidara ve saygıya sahip değildirler, Onlar kendi halklarına ihanet etmişlerdir. 


Ülkemiz bir polis devletidir, Gayrımeşru azınlık rejiminin polisine sınırsız bir yetki tanıyan olağanüstü durum yasası yürürlüktedir, İan Smit'in önderliğindeki gayrımeşru ve zorba yönetimin halkımıza uyguladığı haksızlıklar saymakla bitmez. 


Bu emperyalist uşaklarının böylesine insanlık dışı davranışlarının her normal insanda tepki yaratması kaçınılmazdır, Nitekim bu durum bizi düşmana silahlı güçle karşı koymaya itmiştir. Kısacası, Rodezya'daki sömürücü emperyalist sisteme karşı savaşa girmiş durumdayız. Savaşa başvurmamızın nedeni barışçı görüşmelerin sürekli olarak başarısızlığa uğramış olmasıdır. Biz, ulusal kurtuluş, özgürlük ve bağımsızlık uğruna savaşıyoruz. Halkımızın özgürlüğü için, halkımızı sömürgecilik zincirinden kurtarmak ve ülkemizin siyasi ve iktisadi iktidarını ele geçirmesini sağlamak için savaşıyoruz. Biz daima barışa tutkun olmuşuzdur ama barış yitirildiği zaman, yitirilen barışı geri getirmek amacıyla savaşa başvurduk, 


Gayrımeşru azınlık rejimi ırkçılığın sürdürülmesi için savaşıyor, Biz ırkçılığa ırkçılıkla cevap veremeyiz. Irkçılığa karşı mücadele ederken bizzat insanlarla mücadele edersek başarılı olamayız. Irkçılığın kaynağı ile mücadele etmeliyiz. Evime bir haydut saldırdığında, eğer elimde silah varsa haydudun gölgesine değil kendisine ateş etmem gerekir, 


Zimbabve'de biz sömürücü sisteme karşı savaşıyoruz, Siyasetimiz. 
ırklar-dışı bir siyasettir. Biz, derisinin rengi ne olursa olsun, dünyanın her yerinde insanın insan olduğuna inanıyoruz. Biz herkes için bir Zimbabve, bütün vatandaşların eşitlik ve uyum içinde yaşayacakları yeni bir Zimbabve istiyoruz. 


Kitlelerimizi kendi özgürlükleri uğrunda savaşmak gerektiğine ikna etmek için önce bütün Zimbabvelilerin görevinin ne olduğunu ortaya koymamız gerekiyordu. İster doğmuş ister doğmamış olsun her Zimbabvelinin görevinin kendisini kurtarmak olduğunu saptadık, İşte bu yüzden Partimizin dayandığı temel ilke, ona ışık tutan temel “e 
bizim kendi kendimizin kurtarıcıları olduğu” müz ilkesidir 3 
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Partimizin bu temel ilkesi çok önemlidir, Bu ilkenin anlamı son derece açıktır: Kendilerini kurtarmak , fiziksel olarak, bizzat Zimbabvelilerin görevidir, Zimbabveli olmayan hiç kimsenin ,Zimbabve'! yi kurtarmak için kanını dökmesine izin vermeyeceğiz. Kurtuluşu gerçekten haketmek için onu kendi ellerimizle gerçekleştirmek zorundayız. Kimsenin bizi kurtarmasını istemiyoruz, bu görevi kendimiz yerine getireceğiz. 
Silahlı mücadele verdiğimiz son oniki yıl boyunca bu ilkeye bağlı kaldık, bundan sonra da bağlı kalmaya kararlıyız. Builke, Zimbabve'deki durumdan çıkar uman yabancı güçleri dışarda tutmamıza yardımcı olacaktır. Ne var ki bu, dışardan başka biçimlerde yardım almayı reddettiğimiz anlamına gelmez. Dostlarımızın ; bize yakınlık duyanların ve bizi destekleyenlerin yapacağı maddi, mali ve manevi yardımları kabul etmeye hazırız. Ama bu yardımlar için kesinlikle hiç bir şart koşulmamalıdır. 


Silahlı mücadelemizin başlamasından bu yana ZANU türlü badireler atlatmış, her çeşit zorlukla karşılaşmış ama gene de ayakta kalmayı başarmıştır. ZANU'nun bu başarısının nedeni onun doğru bir siyasi çizgiye sahip olmasıdır. Üyeleri siyasi bilince sahiptir. Zimbabve içinde kitleleri seferber etmemiz, halkımızda silaha sarılmak konusunda büyük bir coşkunluk yaratmıştır. Zimbabve'nin dört bir yanından gelen, hayatın bütün kesimlerinden binlerce insan gizlice sınırı geçerek komşu devletler olan Mozambik, Botsvana, Tanzanya ve Zambiya'ya girmişlerdir. 
Amaçları, buralarda eğitim görmek ve sonra savaşmak üzere Zimbabve'ye dönmektir, Bugün sözünü ettiğimiz ateş hattı ülkelerinde böyle 
60 binden fazla kişi vardır ve sayıları her geçen gün artmaktadır. 


“Bunlar arasında , faşist gayrımeşru rejimin sözümona güvenlik güçleri tarafından uygulanan zulümden kaçan insahlar vardır. Ülkemizde kitle katliamları yapılmaktadır. İnsanların malı mülkü keyfi bir şekilde ellerinden alınmaktadır. Sürekli olarak olağanüstü durum yasası yürürlüktedir. Hiç ayrım yapmadan tutuklamalara girişmek, gizli yargılamalar ve gizli idamlar rejimin gündelik uygulamaları arasındadır, Halkımız bütün bunlardan korunmak için ZANU'ya sığınmaktadır, Bu muazzam sayıdaki gönüllülerden, özgürlük için savaşan büyük bir güç 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yarattık. Bu azimli halk ordusunun düşmana karşı zafer üstüne zafer - kazanması, düşmanın emperyalist efendilerini; kendi uşaklarının imdadına koşmak zorunda bırakmıştır. Bu amaçla Ağustos 1975'te Viktorya Şelaleleri Anayasal Konferansını ve Ekim-Aralık aylarındaki Cenevre Konferansını topladılar. Konferanslar, halk savaşının yükselişini durdurmak ve askeri zaferi önlemek için bir araç olarak kullanılmaktadır, 


Bizimki gibi bir mücadelenin iki biçimi olduğunu kavrıyoruz: Askeri mücadele ve siyasi mücadele. Konferanslar siyasi nitelikteki bir mücadeledir, bu yüzden onlara katılıyoruz. Ama bunu yaparken askeri gücümüzden fedakarlık yapmıyoruz. Askeri güç, bizim gücümüzün temelini oluşturmaktadır, Bizim, konferanslara, alıp-vermek içindeğil, sadece almak için gittiğimiz açıktır. İktidarı gaspetmiş olan Smit, onu, Zimbabve'deki çoğunluğu oluşturan siyah halka devretmelidir. Biz Smit'le görüşme masasına oturmayı reddediyoruz, çünkü o bir asidir. Biz, yurdumuzun hukuki sömürgecileri olan İngilizlerle görüşmeyi kabul ediyoruz. İngiltere yasal olarak iktidarı bize devretmelidir. Geçenlerde yapılan Cenevre görüşmeleri bu sonuçları vermediği için başarısızlığa uğramış ve kesilmiştir. 


ZIPA 

Zimbabve ordusu, bütün Zimbabve güçlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan ZANU'nun güçlü ordusu (ZANLA) ile yüzde 10'undan daha azını oluşturan ZAPU'nun ordusundan (ZİPRA) oluşmakta ve ZİPA ( Zimbabve Halk Ordusu) adını taşımaktadır. Güçlerimizi bu şekilde birleştirmek, bir 


iç savaş ve süper devletlerin müdahalesi olasılığını ortadan kaldırmak için zorunludur, 


YURTSEVER CEPHE 


Yurtsever Cephe, ZANU ile ZAPU arasındaki bir ittifaktır. 
Zimbabve'de emperyalizme , sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı ulusal kurtuluş uğruna savaşan bütün demokratik güçleri kapsayacak daha geniş bir ulusal birliğin çekirdeğidir. 


Yurtsever Cephenin amaçlarından bazıları şunlardır; 


l. Sömürgeciliği, emperyalizmi, kapitalizmi ve ırkçılığı tasfiye etmek, bu nedenle ırkçı rejimi yıkmak, 


2, Özgür Zimbabve'de herkes için ulusal barışı, güvenliği,eşit hakları ve mutluluğu gerçekleştirmek, 


Sizlere bu kısa bilgileri verdikten sonra, umarım mücadelemizin dünyanın bütün ilerici güçlerinin ve bu arada da Türkiye halkının desteğini alması gereken haklı bir mücadele olduğunu görmüşsünüzdür. Biz mücadelemizi ülkemizin somut gerçeklerine dayanarak yürütüyoruz. Diğer halkların tecrübelerine ve başarılarına değer veriyor ve onlardan öğreniyoruz. Ama devrim ya da ulusal kurtuluş mücadelesi, herkesin kendi bedenine uyması gereken bir elbise gibidir, Doğal olarak her durum için bazı genel ya da evrensel yasalar vardır ama kurtuluş mücadelesi her ülkenin somut şartlarına uygun bir şekilde geliştirilmelidir; Bu esastır, Kurmayı tasarladığımız sosyalist Zimbabve devletini, Zimbabve'nin somut şartları biçimlendirecektir, 


Dünyadan tecrit olmuş bir Zimbabve devletinde yaşamayacağız. Biz, siyasetleri bizimkiyle çelişmeyen bütün hükümetler, örgütler ve gruplarla ve dünyanın bütün barışa tutkun halklarıyla enternasyonalist dayanışmadan yanayız ve buna inanıyoruz, 

Sonuç olarak , 
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Dun aramızdaydılar ... mücadeleleri her zamc 


ZANU HEYETİ TÜRK 


KALPLERİMİZ 
AYNI DAVA İÇİN ÇARPIYOR: 


Alman Havaj Yollarının uçağı, salı günü saat 17.15'te Yeşilköye indi. Kardeş Zimbabve halkının temsilcileri uçağın merdivenlerinde görüldükleri zaman, karşılayıcılardaki heyecan son haddine varmıştı, Ellerinde rengarenk çiçeklerden bir bu ket bulunan Reks Civara yoldaş en öndeydi. Nevil Ndondo ve Mizudeva Senderai yoldaşların gözleri mutlulukla parıldıyordu, Konuklar gümrük kapısı- na yaklaştıklarında, karşılayıcıların . ellerindeki pankartlar yükseldi:" Yaşasın Zimbabve ve Türkiye halkı arasındaki devrimçi dayanışma! "5" Zimbabve halkının temsilcileri hoşgeldiniz. ",'! Pambe 
ri ne çimurenga!" (Devrim yolunda ileri) 4 

Konuklar AYDINLIKtemsilcisi Doğan Yurdakul ve diğer temsilcilerle tanıştırılmaya başlanınca , bir alkış koptu. Zimbabve ve Türkiye halkının temsilcilerinin çoşkunca kucaklaşmaları iki halkın birliğinin ve devrimci dayanışmasının gücünü yansıtıyordu, Salonda esen sıcak ve samimi ha va, herkesi etkiledi, Türkiye Birlik Partisi temsilcisi olarak karşılamaya gelen ak saçlı, pala bıyıklı işçi Reks Çivara yoldaşın boynuna sarılırken gözleri dolu dolu şunları söylüyordu;"Zimbabve'de halk mücadelesi veren arkadaşlarımız, biz de yanınızdayız;” 


DUYGU VE İZLENİMLER 


Arabalarla şehre hareket edildi. Otobüste,mu habirimiz mikrofonu < çeşitli örgüt ve yayınların temsilcilerine uzattı; Dev-Genç adına genel merkez temsilcisi sunları söyledi:" Zimbabve hakkında, AYDINLIK ve HALKIN SESİ dergilerinin yayınla rından geniş bilgi sahibiolduk, Şuna inanıyoruz ki, 

, un ırkçı-faşist jan Smit hükümetini devirecek ve zafere ulaşacaktır. Türkiye'deki anti-faşist ve anti emperyalist gençlik olarak bütün gücümüzle bütün imkanlarımızı kullanarak Zimbabve halkının mücadelesine destek olacağız." 

Komal yayınları şunları belirtti: "Dünya çapın daki bu tür birleşme ve dayanışmaları hepimiz istiyoruz, Afrika'daki tüm ulusal kurtuluş hareketlerini destekliyoruz ve yandaş olmaya hazırız. " 

Halkın Yolu temsilcisi Sadun Sönmez şöyle 


konuştu; "Zimbabve halkının! tek ve gerçek tem. 


silcisi ZANU heyetinin ziyareti iki halkın kardeş liğini ve dayanışmasmı güçlendirecek, pekiştirecektir. Bundan şüphemiz yok, Kendilerinin sıcak bir şekilde karşılanması hepimizi duygulandırdı, Bu 

ziyaretin hepimizi enternasyonalist bir ruhla eğit tiğini söylemek istiyorum. " 

Kava yayınları temsilcisi şöyle dedi;"'Bu ziya ret halkların kardeşliğini ve dayanışmasını ifade etmektedir, Bu, bütün ulusal kurtuluş hareketlerinin dayanışması açısından önemlidir, Ulusal kurtu lus hareketlerinin gerçek dost ve düşmanlarının belirlenmesi gok önemlidir. Bu da ZANU örgütünün Üçüncü Dünya ülkelerine ve kurtuluş hareket lerine dayandığını ifade ediyor. Dostluk anlamını taşıyan bu ziyaretin başarılı olmasını diliyor ve destekliyoruz." 

TBP temsilcisi fikirlerini şu şekilde ifade etti; "TBP olarak biz nerede olurlarsa olsunlar daima ezilen halkların yanında yer alıyoruz. Zim babve de olsa, bir başka ülke de,aynısını yapaca ğız. Ezilen halkların birliği çok önemli, bizim süper devletlere karşı birleşmemizde büyük yarar var. Ayrı ayrı mücadele verirsek onlar bizi ezer ler. Bu ziyaret, Üçüncü Dünya ülkelerinin birliği yolunda bir adımdır, " 


Otobüste bulunan Royter ajansı muhabiri ise 


mikrofona şunları söyledi;" Bu ziyaret beni çok il gilendirdi. Özellikle ZANU heyetine yapılan karşı lamanın beni çok duygulandırdığını düşünüyorum, Karşılayıcılar ile delegeler arasında gerçekten çok sıcak,insanca duygular olduğu görülüyor. " 

Halkın Kurtuluşu temsilcisi şunu belirtti "ZANU'lu yoldaşların haklı mücadelesini somna kadar destekliyor ve başarılar diliyoruz." 

Konukların kaldığı otele gelindiğinde, heyet başkanı Çivara yoldaş kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi ; 


"Partimiz ZANU adına, önderimiz Robert Mugabe yoldaş adına, Zimbabve'de mücadele eden halkımız adına ve kendi adıma AYDINLIK dergisinin hazırladığı bu çok sıcak ve duygulandırıcı karşılamadan dolayı teşekkür ederim, Zimbabve'deki yoldaşlarımız ve halkımız, Türkiye'deki yoldaşların bu sıcak ilgisini duymaktan çok meranun olacaklardır, 


re Ve 


ZANU heyeti başkanı Çivara yoldaş ve dergimiz sahibi Hüseyin Karanlık 


` AYDINLIK Dergisi temsilcisi yaptığı 


Çivara yoldaş havaalanında > 


"Hiç kuşku yok ki bizim Zimbabve'deki müca delemizin başarısı ufukta görülmüştür, Bugünki 


bir askeri zaferdir, Cenevre Konferansına ancak iktidarın bize devredilmesi kabul edilirse katıla - cağız." 


TEK BİR AİLENİN FERTLERİ 


Akşam, ZANU heyeti onuruna verilen yemekte konuşmada şunları söyledi : > 

"Su anda Zimbabve halkının mücadelesini dah; yakından tanımak imkanını elde ettik, Halkımıza ht imkanı sağlayan Rek$ Çivara yoldaş Başkanlığınd: ki ZANU Heyetine teşekkür ederiz, 

"ZANU'nun emperyalizme, sömürgeciliğe ve ır} çıliğa karşı bütün kuvvetleri birleştirme, bölücülü ğü altetme ve süper devlet hegemonyacılığına kaj şı çıkma. çizgisi zafer kazanacaktır, Zimbabve'nin kaderini, silahlı mücadelede sebat eden Zimbabvw halkı tayin edecektir. ZANU'nun revizyonist sızm: ve sosyal-emperyalist bölücülüğe karşı bütün hal kı ve ulusu birleştirmedeki sabırlı mücadelesin den öğreniyoruz. Sosyal-emperyalistlerin Afrika! 
da yeni Angola'lar yaratma teşebbüsü bu yoll; altedilecektir, 

"Hedefimiz ve düşmanlarımız ortaktır. Zimbab ve ve Türkiye halkları Üçüncü Dünyanın  ezilei halklarıdiır. Zimbabve ve Türkiye'nin de içinde ye: pri Üçüncü Dünya dünya devriminin temel güci duk 

"Zimbabve halkının en ön saflarında omücadek eden ZANU partisinden yoldaşların ziyareti halk larımız ve ülkelerimiz arasındaki birliği daha d kuvvetlendirecektir. Zafer iki süper devlete karş birleşen dünya halklarının olacaktır. Zafer, sömü geciliğe ve süper devlet hegemonyacılığına karş savaşan Afrika ülkelerinin ve halklarının olacaktı 

"Yaşasın Zimbabve ve Türkiye Halklarının De rimci Dayanışması ! 

Pamberi Ne Çimuürenga!" 


Yemekte AYDINLIK Dergisi temsilcisinden son ra söz alan ZANU heyeti üyelerinden Ndondo şöyle dedi; 
© "Zimbabve halkı bugün silahlanarak ayaklar mıştır. Zimbabve halkı silaha iktidar hırsı içir değil, ırkçı olduğu için değil, fakat özgürlüğüne w bağımsızlığına düşkün olduğu için sarılmıştır Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı savaşıyo * ruz, milli bağımsızlık ve demokrasi için-savaşıya ruz. 


"Zimbabve'de silahlı mücadelenin başlama - sından beri genç yaşlı, çok sayıda insan, silahl mücadeleye katıldı, Üniversite öğrencileri üni - versiteleri, okul öğrencileri okullarını bırakıp silahlı. savaşa katıldılar, Mücadelemiz ZANU 'nun faaliyetlerinde temel aldığı iki ilke sayesinde başarıya ulaşıyor. Bu ilkelerden birincisi, kendimizin kendi kurtarıcılarımız olması ve Zimbabve için verdiğimiz kurtuluş mücadelesinde Zimbabve topraklarında yabancı kanının dökülmesine izin 


yüreğimizde ! 


YE DE 


:mememizdir, Fakat bu, dünyanın dört bir yanın - iki dostlarımızdan gerek manevi, gerekse maddi ırdım kabul etmeyeceğimiz anlamına gelmemek - dir. 


ZANU'nun faaliyetinde temel aldığı ikinci ilke se, kendi gücüne güven ilkesidir. Buda şu anlaıa gelmektedir; Şimdi savaşırken, savaştan sonra afer kazandıktan sonra da, kendi gücümüze daanacağız ve yabancı güçlere dayanmayacağız. 


Kurtuluş mücadelemiz bir yıl, iki yıl, hatta kuaklar boyu devam edebilir, ama biz bu mücadelezizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Mücaelemiz haklı bir mücadeledir ve dünya devriminin ir parçasıdır, Burada olmamızın nedeni sizin de ynı mücadele içinde olmanız, her iki mücadele- in de haklı mücadeleler olması, emperyalizme arşı bir mücadele olmasıdır, Bu, milli bağım - ızlık için verilen bir mücadeledir. Dolayısıyla bu iyaretin sonuncu ziyaret olmadığını düşünüyorum, işkilerimizin bundan sonra derinleşmesini umuoruz., Türkiye halkı ve Zimbabve halkı arasmda- i ilişkilerin, bundan sonra da derinleşeceğine ianıyoruz, 

"Yaşasın Türkiye ve Zimbabve halkının dayaışması ! 
"Devrim yolunda ileri! " 


Akşam yemeği, Zimbabveli konukların deyiriyle, "tek bir ailenin fertlerinin kaynaşmasını" 'ade eden sıcak ve çok samimi bir hava içinde geç 


“KENDİ KENDİMİZİN 
KURTARICILARIYIZ » 

« SİLAHLI MÜCADELEDEN 
ŞAŞMAYACAĞIZ » 


Ertesi sabah, saatll, 00'de Türkiye Milli ençlik Teşkilatı'nın toplantı salonunda bir basın »plantısı yapıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı ba - ın mensubunun izlediği toplantıda bir açış konuşıası yapan Doğan Yurdakul, AYDINLIK'ın Afrika alklarının ırkçılığa, sömürgeciliğe ve süper dev- 
»t hegemonyacılığına karşı verdikleri mücadeleyi 2steklediğini belirtti ve sözü ZANU heyeti başka- 
.Reks Çivara'ya bıraktı. 


"Sayın başkan, sayın basın mensupları, dostır, baylar ve bayanlar, 


"ZANU heyeti bugün burada AYDINLIK'ın daatlisi olarak bulunuyor. Ziyaretimizin amacı , ayatın her kesiminden Türkiye halkıyla karşılaş - ak ve onlara Zimbabve'deki sorunlarımızı anlat- 
.aktır. Bu basın toplantısında hazır bulunduğuız için sizlere teşekkür ederiz, çünkü basın-yan aracılığıyla Türkiye halkına hitap etme olana - nı bulacağız. Partim ZANU (Zimbabve Afrika lusal Birliği), partimizin önderi Robert Mugabe »ıldaş , onun Merkez Komitesinin tümü ve müca-Je eden Zimbabve halkı adına, Türkiye kamuo- na Zimbabve'deki durumumuz hakkında bilgi ver ek istiyorum, > 

"Zimbabve'de savaş halinde bulunuyoruz. Keyniz öyle istediği için değil, son çare olarak saşıyoruz. Önemle işaret etmeliyiz ki, barışçı gö şmelerin tekrar tekrar başarısızlığa uğraması rşısında silahlı mücadeleye başvurmak zorunda Idık, Milli bağımsızlık ve özgürlüğümüzü ger - kleştirmek için savaşa başvurmaktan başka hiç r yolumuz kalmadı, Biz daima barışa tutkun ol uşuzdur, ama barışı yitirince, yitirilen o barışı ri getirmek için savaşa başvurduk, 

"Bazı basın-yayın organlarının göstermeye ça ştığı gibi bir ırk savaşı vermiyoruz. Asi İan 


Ortada Çivara yoldaş, sağda Ndondo solda Senderai yoldaşlar 


Smit'in ve hempalarının yönetimindeki zulüm ve sümürü sistemine karşı savaşıyoruz. Gerçekte siyasetimiz, ırklar-dışı bir siyasettir. Biz dünya - nın her köşesinde, derisinin rengi ne olursa osun insanın insan olduğuna inanıyoruz, Biz herkese a çık bir Zimbabve, vatandaşlarının eşitlik ve uyum içinde yaşayacakları yeni bir Zimbabve istiyoruz, 

"Biz, görüşmeleri kabul ediyoruz- şu şartla ki bunlar, gayrimeşru İan Smit rejiminin iktidarı tamamen ülkedeki hakim Afrikalı çoğunluğa devredeceği görüşmeler olmalıdırlar, Cenevre Görüş - melerinde böyle bir ürün alınamadı, dolayısıylada bu görüşmeler dağılmış bulunmaktadır. 


"Zimbabveli halkımızın savaşının haklı bir savaş olduğuna önemle işaret etmeliyiz. Herkes insanlık onuruna saygı göstermelidir. Zimbabve halkı kendi insan hakları için savaşmaktadır ve Türkiye kamuoyu bu halk mücadelesini destekleme lidir. 

"Geçenlerdeki Birleşmiş Milletler kararlâ - rında, Türkiye Hükümetinin, Güney Afrika halklarının mücadelesinin haklı bir mücadele olarak des teklenmesi yönünde oy kullanmış olduğunu ilgiyle kaydediyoruz. Türkiye Hükümeti haklı olarak , Smit rejimine karşı ve kurtuluş hareketleri lehi - ne oy kullanmış bulunuyor. Bu, Türkiye Hüküme- 


tinin olumlu bir tutumudur ve biz bunu memnuni - yetle karşılıyoruz. Ama Türkiye Hükümetine, bizi sadece oylarıyla desteklemenin ötesine geçerek maddi 


zalim Smit'i yerinden etmede bize açık 


ZANU heyeti Erkan Yücel ve Halk Tiyatrosu oyuncularıyla beraber 


yardımda bulunması için çağrıda bulunuyoruz. Heyetimiz Türkiye'de bulunduğu .sırâda, Hükümetle temas ederek ona bugünkü durumumuz . hakkında daha fazla bilgi verebilmemiz için bir olanak do - gacağını umuyorum. Hükümetler, geçici dostlara bağlı kalmaktansa, sürekli dostlar edinebilmelidirler. Zimbabve'nin kalıcı hükümeti, kurulması kaçınılmaz olan siyah çoğunluk hükümeti olacaktır. 
Kısacası, Smit sahnenin çıkış kapısında, biz ise giriş kapısında bularnuyörüz. 

"Bize yol gösteren ilke, kendi kendimizin kur tarıcıları olmaktır. Biz, fiili kurtuluş işini fizikman kendimiz yerine getireceğiz, Zimbabve halkı silahı eline alıp kendisi savaşmaya kararlıdır . 
Ama yalnızbaşımıza savaşamayız. Üçüncü Dün» yanın ve bütün dünyanın demokratik ve ilerici halkının uluslararası maddi ve manevi desteğine muhtacız, Türkiye'niniçişlerine karışmak o için değil, fikir alışverişinde bulunmak için buradayız. 


"Türkiye halkına, Mozambik, Zambiya, Botsvana ve Tanzanya'daki kamplarda bulunan 60 bini aşkın insanımız için yiyecek satın almamızaimkan verecek fonlara katkıda bulunması için çağrıda bu. 
lunuyoruz. Ayrıca biz, örneğin tarım programları gibi çeşitli programlar da uyguluyoruz ve her çeşit donatıma, ilaçlara, eğitim malzemesine, ulaştırma araçlarına ve diğer zorunlu maddelere ih tiyaç duyuyoruz. En acil ihtiyacımız, yiyecek satın almak için mali kaynaklardır. Rodezya'dan kæ 

! (Devamı 8. sayfada) 


© /ibabve'de savaş halinde bulunuyo-Kestimiz öyle istediği için değil, son 


çare olarak savaşıyoruz, 


gis iki cephede sürüror: Askeri ve Sivasi , ZANU. veni bir konferansa önceden belirttiği şartlarla, yani iktidârın hal-Ka devri şartlarıyla katılacak, 


4 Bize vol gösteren ilke kendi kendimi- 
in kumarıcıları olmaktır, sBiz,fiili kurni fizikman kendimiz verine geti- 


@ bizce referand mdan söz etmek olanaksız ve zamänsızdhr. Bugün Zimbabve- ” 


de özgür sivasi ortam vok. Polisin olağan- 


istü vefkileri var, Sivahlara özgürlük vok 


Bunlar referandumu olanaksız kılıvonr, smit rejimi vıkılmalıdır. Cünkü re 


ındumu o denetleveceklir 
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ZANU HEYETİ TÜRKİYE'DE 


(Baştarafı orta sayfada) 


çan insanların sayısı, muazzam bir şekilde artmaktadır, 


"Yaşasın mücadele eden Zimbabve halkı ile Türkiye halkı arasındaki dayanışma ! 


“Pamberi ne çimurenga ! 
“Devrim yolunda ileri ! 
"Teşekkür ederim, " 


Reks Çivara. yoldaş daha sonra gazetecilerin 


sorularını şöyle cevaplandırdı; 

SORU: İngiltere hükümeti Cenevre görüşme - lerinin yeniden başlaması için bir program hazırhyor. ZANU ne düşünüyor? İngiltere hükümetinin Zimbabve meselesinde oynadığı rol hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Reks Çivara yoldaş; Geçen Cenevre Konferan sında ZANU'nun tavrı çok açık, Mugabe İngiliz hükümetinden bağımsızlık tarihini yazılı olarak bildirmesini istemişti. İngiltere bunu yapmayın - ca, konferans kopmuştu. Savaş iki cephede sürü- 


yor: Askeri ve siyasi, ZANU, yeni bir konferansa önceden belirttiği şartlarla, yani iktidarın 


Zimbabve halkına devri şartıyla katılacak. 

İngiltere'ye karşı tavrımız çok açık, Cenevre Konferansında da belirttiğimiz gibi, İngiliz hükü - meti sömürgeci devlettir. Zimbabve'vi sömürgeleştiren odur. Yeni konferans önerisini olumlu karşılarız, Ancak tek muhatabımız ingiltere'dir. 
İngiltere öteden beri bu meseleye serirti kaldı , Biz onun tam olarak sofunıluluğu almasını istiyoruz, 


SORU: Cenevre Konferansından sonra iktida - rin nasıl devredileceği konusunda tartışmalar çıktı, Muzerava referandum önerdi, ZANU ne diyor? 


Reks Çivara yoldaş; ZANU'nun tavrıçok açık. 
Bizce referandumdan söz etmek olanaksız ve zamansızdır. Bigün Zimbabve'de özgür sivasi ortam vok. Polisin olağanüstü yetkileri var, Siyahlara özgürlük voktur. Bunlar referandumu olanaksız kılıyor. Önce Smit rejimi yıkılmalıdır, Çünkü referandumu o denetlevecektir. Bugün Zimbabve önderleri ülkeye giremiyor. Mugabe giremiyor , Ben ve yoldaşlarım giremiyoruz. Girersek asılırız. Önce Smit uzaklaştırılmalı, Genel af çıkarılmalıdır. Sonra referandum düşünülür. Bugün için zamansızdır. Mesele sivasi hareket meselesi değildir. Esas mesele şudur: İktidar askeri güce bağlıdır. 

İnsanlarımız öldürüldü, sakat bırakıldı, Ha - pise ve toplama kamplarına atıldı. Bütün bunların sebebi halkımızın bağımsızlık istemesidir. Halkımız büyük acılar çekti, Biz halkımıza ihanet ede - meviz. Biz daha da fazla acı çekmeve hazırız, Yeter ki bağımsızlığımızı gerçekleştirelim. 

ZANL'nun askeri gücü vardır. Muzereva'nın tek bir askeri bile yoktur. Onunki sırf siyasi lafazanlıktır. ZANU'nun ise hem askerihem siyasi cephede elinde silahları vardır. Zimbabve'deki en güçlü örgüt ZANU'dur, Bu vüzden İngiltere hükü - meti ZANU! yu gözönüne almadan hiç bir adım atamaz, ` 

SORU; Sadece ZANU adina mı, voksa Yurtsever Cephe adına mı konuşuyorsunuz? 

Reks Çivara yoldaş; ZANU, Zimbabve Yurtsever Cephesi'nin üyesidir. Ben burada hem ZANU hem de Yurtsever Cephe adına konuşuyorum: 


SORU: İktidara geldikten sonra nasıl bir rejim düşünüyorsunuz? Türkiye hükümeti ZANU! ya yardımı hangi yolla ulaştırabilir? 


Reks Çivara yoldaş; Biz Zimbabve'de sosyalist bir devlet kurulmasını istiyoruz. Ne “Batı modeli", ne de "Doğu modeli" bir devlet istemiyoruz. 
Biz Zimbabve'nin şartlarına uygun bir devlet isti - yoruz. Biz kimseyi kopya edecek değiliz.Diğer ük kelerin deneylerinden öğreniriz. İyi örnekleri alırız. Kötü örnekleri atarız. 

Zimbabve'de en temel mesele topraktır. Baskılara en iyi örnek de toprakların durumudur. Biz topraktan hem ürün alırız, hemde madenleri işleriz. Binaları topraktan yaparız. lan Smit geçen lerde kanunları değiştirmek istedi. Ve buna topraktan başladı. Bu da toprağın önemini gösterir, 

Ülkemizde büyük çoğunluk olan bizler yönetime katılamıyoruz. Bugün hükümette bulunan siyahlar satılmış kabile şefleridir. Biz ülke ekono - misinin gelişme yönünü de etkileyemiyoruz. 


Türkiye hükümetinin ne yolla yardım yapabileceği konusunda şunu söyleyelim: gerçi biz resmi hükümet değiliz; ama ülkeyi gayrı resmi olarak yöneten biziz. 

SORU: Hangi devletler siyah çoğunluğu des - tekliyor, hangisi azınlığı? 

Reks Çivara Yoldaş; Afrika, Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) vasıtasıyla bizi destekliyor. Ayrıca sosyalist ülkeler, yani demokratik sosyalist ülke - ler bize yardım ediyor. ABÖ Kurtuluş Komitesi va sıtasıyla yardım veriyor. Smit rejimi ise NATO yesi büyük devletler tarafından destekleniyor. Dolaylı ve dolaysız bir şekilde, 

SORU: Türkiye Hükümeti yetkilileriyle görüşmeniz söz konusu mudur? 

Reks Çivara yoldaş: Biz Türkiye . Hükümeti ile görüşmek isteriz, Onlara ülkemizdeki durumu anlatmak istiyoruz. Biz şimdiden dostlar kazanmak istiyoruz, İktidara geldikten sonra değil. Henüz mücadele ederken dostlar kazanmak istiyoruz. 
Buna ihtiyacımız var," 

Basın toplantısından sonra, Zimbabveli konuklar dergimiz bürosuna geldiler. Dergimiz sahibi Hüseyin Karanlık, konukları kapıda karşıladı ve daha sonra heyeti dergimiz personeli ile tanıştır - dı. Çivara yoldaş ve diğer konuklar, bu ziyaret - ten çok memnun olduklarını söylediler, Daha sonra ZANU heteti * dergimiz bürosuna gelen iki pro - leter devrimci: köylü ile tanıştı ve sohbet etti. 
ZANU temsilcileri, demokrasinin özünün toprak meselesi olduğunun Türkiye'de de belirtildiğini duy maktan çok memnun olduklarını söylediler. Zimbabveli konuklar, köylü arkadaşların anlattıklarını dinledikten sonra, iki ülkenin meseleleri arasında birçok benzerlikler bulunduğunu söylediler, Köylü arkadaşlar, ZANU hevetine AYDINLIK dergisinde yayınlanan toprak programını okudular.:Çevirmen, programı İngilizce olarak tekrarlayınca, Çivara yoldaş heyecanla kendi programlarının da öz ola - rak aynı olduğunu söyledi ve toprak programınınin gilizce bir çevirisini mutlaka istediğini belirtti.Da ha sonra ZANU temsilcileri kendi ülkelerindeki top rak meselesini ve Zimbabve köylülerinin o toprak mücadelesini anlattılar, Sohbetin sonunda köylü ar kadaşlar Zimbabveli konuklara köylü kızların ördüğü bir elişi hedive ettiler. Zimbabveli konuklar, büromuzdan ayrılırken, Hüseyin Karanlık kısa bir konuşma yaptı ve dergimizin küçük ve mütevazi bü rosunda, ZANU'lu konukları ağırlamakla duyduğu mutluluğu dile getirdi ve dergimizin her zaman Zimbabve halkının yanında olduğunu belirtti, Çiva - ra voldaş karşılık olarak yaptığı konuşmada, büronun küçük fakat konuşulan meselelerin büyük olduğunu, Türkiye ve Zimbabve halkları arasındaki dayanışmanın bu büronun açık duran kapısı sayesinde durmadan gelişip güçleneceğini ifade etti, 


“RENGARENK BİR ZİMBABVE, 


Zimbabveli konuklar onuruna Çarşamba aksamı saat 18, 00'de bir kokteyl verildi. Toplantıya vasın mensupları, yazarlar, çeşitli konsolosluklar- dan temsilciler, çeşitli kuruluşları ve yayınları temsil eden davetliler katıldı. Doğan Yurdakul, ZANU heyetini kokteyle gelen konuklara tanıştırdı. 
Toplantı, sıcak ve samimi bir hava içinde geçti. 
Bir konuşma yapan Reks Çivara yoldaş, Zimbabve halkının mücadelesi hakkında bilgi verdi, Konuşmasının bir yerinde rengarenk bir avizeyi gösteren Çivara yoldaş şöyle dedi; 


“Riz kapkara bir Zimbabve istemiyoruz. Şu gör düğünüz avizedeki gibi rengarenk bir Zimbabve 


ZİMBABVELİ KADINLAR 


Bir ara Çivara kadınlarla konuşmak üzere yanlarına geldi. Evli, dört çocuk ba - bası olduğunu anlattı ve Zimbabve kadınları hakkında sorulan soru üzerine konuşmasını şöyle sürdürdü : 

“"Zimbabve'de kadınlar hayatın her ala- 


nında erkeklerle omuz omuza, Kadınlarımı zın yapmadığı hemen hiç bir iş yok, Savaşa katılan kadınlarımız yiğitçe mücadele ediyorlar, Kadın ve erkeklerden kurulu as - keri birliklerimizi kumanda eden kadın komutanlarımız var. Kadınlarımız mücadele içinde her bakımdan gelişi yorlar, " 


kurmak istiyoruz. Bütün insanların derisinin ren gi, ister siyah, ister beyaz, isler sarı, ister ye X sil, ister kırmızı olsun omuz omuza ve kardeşçe yaşayacağı demokratik ve bağınisız bir Zimbabve kurmak istiyoruz," = 

Perşembe sabahı, Tiirkiye Milli Gençlik Teşkilatı binasında ikinci bir basın toplantısı daha yapıl dı, Bu basin toplantısına katılan Halkın Yolu, Devrimci Gençlik, Halkın Birliği, Halkin Kurtuluşu dergileri ile Kava ve Komal Yayınları ZANU temsilcilerine çeşitli sorular sordular, 

Konuk ZANU heyeti aynı günün akşamı, İstanbul da Halk Tiyatro'sunda düzenlenen sanat toplantısına katıldı. Halk Tiyatrosu'nun oyuncuları tiyatro salonunu "Hoş Geldiniz" ve "Pamberi ne Çimurenga" sloganlarıyla donatmıştı. Konuk heyetin salo- na girmesiyle coşkun alkış koptu. ZANU heyeti tiyatroda devrimci sanatçılarla tanıştı. o Toplantıda bir açış konuşması yapan Erkan Yücel, şunları be lirtti; 

"Türkiye halkı gibi, Türkiye'nin devrimci sanat çiları da Zimbabve halkının mücadelesinin yanında yer alıyor, 

"Yaşasın Zimbabve halkının sömürgeciliğe, ırkçılığa ve süper devlet tahakkümcülüğüne karşı mücadelesi ! " > 


Çivara yoldaş bu sözlere şöyle cevap verdi: "ZANU adına ve kendi adıma burada bize hazırladığınız bu çok sıcak ve etkileyici karşılamadan 


‘dolayı en candan bir şekilde teşekkür etmek istiyo. 


rum, Bu salonu bu şekilde düzenleyerek ve bize böyle çok yakın bir ilgi göstererek kurtuluş mücadelemize destek veriyor ve bizi bu mücadelede yüreklendiriyorsunuz. Burada bu karşılamayı gördük ten sonra, biz daha iyi bir şekilde savaşmak ve zulmü ortadan kaldırmak için daha kararlı müca - dele etmek azmindeyiz." 

Çivara yoldaşın konuşmasından sonra Müjde ve Müjgan arkadaşlar ve' Halk Tiyatrosu Zanu mar şı "Vatanımız Zimbabve"'yi söylemeye başladılar , Sonra Çivara yoldaş koronun yönetimini üzerine al dı ve marşı ZANU'lu konuklarla beraber bir daha tekrarladı. Çivara yoldaş, Zimbabve'den devrim. 
ci bir şarkı söyledi, 

Daha sonra bir sanat sohbeti başladı. ZANU'lu konuklar kendilerine sorulan çeşitli soruları . cevapladılar. Sohbetten sonra Halk Tiyatrosu oyuncu ları konuk heyet onuruna "Toprak" adlı oyunu oynadılar, 

18 Mart sabahı dergimiz ZANU heyetinden 
Ndondo ve Senderai yoldaşlarla bir röportaj yaptı. Röportajdan sonra ZANU'lu konuklar dergimiz bürosunda üç proleter devrimci işçiyle, Zimbabve ve Türkiye'deki işçi sınıfının mücadelesi konu - sunda sohbet etti. İşçi arkadaşlar ZANU'lu konuk lara, Türkiye işçi sınıfinın mücadele tarihini “ari - lattılar. Zimbabveli yoldaşlar, Türkiye işçi sınıfını tanımaktan mutluluk duyduklarını belirttiler, Sohbetten sonra ZANU'lu konuklar bazı günlük ga - zeteleri ziyaret ettiler. Daha sonra Ndondo ve Senderai yoldaş Boğaziçi Ühiversitesinde ; yapılacak olan bir açık oturuma katılmak üzere yolaçıktılar. Çivara yoldaş ise, sabahtan beri Cumartesi günü vereceği konferansı hazırlıyordu. ZANU'lu konuklar Cuma günü öğleden sonra gözaltına alın - dılar, MC'nin sınırdışı kararı sonucu gece sabaha karşı 04,30'da yurdumuzdan ayrıldılar, ZANU heyeti, havaalanında AYDINLIK Dergisi aracılığıyla tüm Türkiye halkına ve basın mensuplarına,Türkiyet'de bulundukları sürece kendilerine ve Zimbabve halkının mücadelesine gösterilen yakın ilgidenduydukları memnuniyeti belirttiler. 

ZANU heyeti Türkiye'den âyrılırken AYDINLIK Dergisinin temsilcileri kendilerine şu mesajı sundular : 


Değerli yoldaşlarımız, 

Sizlerden istemeyerek ayrılmak zorunda kaldık; Ama bu ayrılık uzun süreli olmayacaktır. Kalbimiz Zimbubve'nin mücadele eden halkıyla birliktedir. Bütün arkadaşlarımız sizlere devrimci se lamlarını yolluyor : Bir kere daha sizlere, bütün Türkiye halkının sizinle omuz omuza olduğunu söylemek isteriz. 

Devrimci dayanışma duygularımızla 

Zimbabveli konuklar uçağa doğru ilerlerken son olarak bağırdılar: 

"YAŞASIN ZİMBABVE VE TÜRKİYE HALKININ KARDEŞLİĞİ ! " 


Halkımız 
Yeni Çarlarla 


İşbirliği 
Anlaşmasına 
Hayır Diyor ! 


GÜMÜ ŞHANE 
Yaşar Uluderya yurtsever 

"Bizler de Gümüşhane'den sesleniyoruz. MC'nin Rusya'yla yaptığı ve yapacağı anlaşmalar Türkiye'yi Rusya nın boyunduruğuna sokmaya hizmet etmektedir. Bu anlaşmalar Türkiye'nin değil, emperyalistlerin menfaatinedir. Rusya bizi boyunduruk altına ala mayacaktır, Türk ve Kürt halkı olarak bu anlaşmalara karşı çıkıyoruz. 


Hasan Yaman ve l4 


ERZİNCAN 
Kemah-Bozoğlak Köyünden o Süheyla 
Camus 

"Milli bağımsızlığımızın ve halkımızın can düşmanı faşist MC bir yandan emekçi halkımızı sömür mekte, ezmekte, bir yandanda Rus sosyalemperyalizmine teslimiyetçi davranmakta ve daha da ileri giderek Rusya ile "dostluk ve işbirliği" diye kölelik anlaşması imzalamaya hazırlanmaktadır. 

" Ben yurtsever bir ebe olarak, 
Yeni Çarlarla "işbirliği" anlaşmasını protesto ediyor ve Halkın Sesi susturulamaz diyorum." 


VAN 
İbrahim Şen 


"Rusya ile hiçbir temel üzerinde işbirliği yapılmamalıdır, Sosyal- emperyalistlerle yapılan işbirliği anlaşması iki milliyetten halkımıza kölelikten başka birşey getirmez, 

"İki süper devlete güven verme si yasetiyle bağımsızlığımız kazanılıp,ko runamaz. Bağımsızlığımız ancak öz kaynaklarımıza dayanan bir milli savunmanın gerçekleştirilmesi ve halkın bağımsız güçlerinin öluşturulmasıyla kazanılır ve korunur. " 


TUNCELİ 
Mazgirt-Şevki Mezrası köyünden 49 


imza 

"Mazgirt'in Şevki Mezrası köylüleri, gençleri, kadınları olarak yurdumuzun milli bağımsızlığını çok yakından ilgilendiren Rusya ile 'işbirliği'an laşmasına karşı çıkıyoruz. Bizler Kur tuluş Savaşında canı ve kanı pahasına emperyalist zalimleri | yurdumuzdan kovmuşların evlatlarıyız. Yeni Rus Çar ları şunu iyice bellesinler ki, yurdumu zu ele geçirme emelleri kursaklarında kalacaktır. " 


PÜLÜMÜR 
Necati Yetkin (öğrenci), Alişan Gürez isçik 


"Rus sosyal-emperyalizmi dünya ve Türkiye devriminin önüne dikilen en büyük engeldir. Bu bakımdan Ruslarla imzalanacak anlaşma Türkiye'yi köleleştirmekten başka bir şey değildir. 

"Bağımsızlığımız CHP'de kendini gösteren kuvvetliye boyun eğme ve güven verme siyaseti ile değil, kendi gü cümüze güvenerek kazanılıp korunabilir." 

PÜLÜMÜR 
Tayyar Koç: 

"MC'nin Rusya ile imzalayacağı anlaşmayı doğru bulmuyor ve Karşı çıkıyorum. Sosyal-emperyalizmin yur dumuzdaki tahakkümünün artması demek halkımızın ezilmesi ve ülkemizin bağımsızlığının çiğnenmesi demektir. 


İZMİR-ODEMIŞ 
Bıçakçı köyünden 32 köylü 


"Böyle birişbirliği anlaşması Rus yâ'nın ülkemiz üzerindeki emperyalist emellerine hizmet eder. Biz ülkemiz üzerinde ne Amerikan, ne de Rus üssü ve tesisi istemiyoruz. Bu anlaşma geçersizdir, " 


İZMİR 
Çamdibi'nden 16 yurtsever 

"Yeni Rus Çarları 'dostluk ve işbirliği! anlaşması adı altında yurdumu zu ele geçirmeğe çalışıyorlar. . Halkımız Rus sosyal -emperyalistlerinin heveslerini mutlaka kursaklarında bırakacaktır, " 


DÜZCE 
İsmail Aksu (ilkokul öğretmeni "Rusya'nın Türkiye ile yapmak istediği 'işbirliği' anlaşması aslındaTür kiye'yi köleleştirici, Rus emperyalizmine bağımlı kılıcı bir anlaşmadır. Hal kımız için yüz kızartıcı, onur kırıcı böyle bir anlaşmaya karşıyım. 
“Halkımız Rus emperyalizminin bo yunduruğuna girmeyi istemiyor.Halkımızın bir parçası olan öğretmenler buna karşıdır." 
KAHRAMANMARAŞ 


Pazarcık Çakmak köyünden o Mehmet Oktay, Süleylan Şaşkara, Mehmet Şaş- 


kara, Hatice Şaşkara, Zöhre oYektaş, Hatice Ömürcan: 


"Yeni Çarlarla yapılması düşünülen anlaşmayı protesto ediyoruz Rusya böyle bir ahlaşmanın yapılması için hep fırsat kolluyor." 


Pazarcık Karaçay köyünden 30 yurtsever öğrenci: 


"Bizi daha çok köleleştireceği, Rus ya'nın ülkemizi hegemonyası altınaalmasına yarayacağı için, bu anlaşmaya karşıyız. Halkımızın hiçbir . efendiye ihtiyacı yoktur. Bu anlaşmaya hayır demek en tabii hakkımızdır. 


PAZARCIK, 
Emiroğlu Köyünden 15 köylü 

"MC hükümeti 'dostluk ve işbirliği! 
anlaşması adı altında ülkemizin bağım sızlığını ve devlet egemenliğini ayaklar altınaalmakisteyen Sovyet sosyalemperyalizminin saldırgan emellerine alet oluyor." 


PAZARCIK KÖPRÜ AĞZI KÖYÜ! nden 
Hasan Yılmaz (öğrenci), Abuzer Se- 


vim (çoban), Nuray Aksın (amele) ,Hacı Aksın (çoban), Cahit Gökpınar (asker), Haydar Yılmaz (öğrenci), Mehmet İkiztaş (işçi), Güneş İkiztaş (ev kadını), Türkan Yılmaz (öğrenci) Leyla Erol (tarım işçisi) 


"İmzalanmak istenen 'dostluk ve işbirliği! anlaşması dostluk değil,sosyal-emperyalizmin hegemonya, sömü rü ve tahakküm emellerini gerçekleş - tirmek içindir. Tüm yurtseverler buna karşı çıkmalıdır." 


KAHRAMANMARAS 


iğdeli (Cimikanlı) köyünden40 imza "MC'nin halk üzerindeki baskıları 


yetmiyormuş gibi, bugün de Rusya ile 'işbirliği! anlaşması yapıyor. Rus em peryalistleri ülkemizi talan etmek isti yorlar. Bunların baskı ve şiddeti emek çi halkı yıldıramaz." 


Türkoğlu-Özbek Köyü'uden 33 imza 
"30-35 yıldan bu yana yurdumuzu 


talan ve yağma eden Amerikan emperyalizminden sonra şimdi de Rus sosyal-emperyalistleri ülkemizi talan etmek istiyor. Bu 'dostluk ve işbirliği * anlaşmasına karşı işçiler, köylüler ve yurdunu seven herkes imza atmalı,sesini yükselterek mücadele saflarına ka tılmalıdır." 


Türkoğlu-Özbek köyünden Doğan Bü- 
4 in 

"Rusya'yla 'işbirliği ve dostluk ' anlaşmasına hayır diyorum. Milli bagımsızlığımızı hiçe sayan sosyal-em - peryalistlerin saldırı, tehdit ve tahakküm emellerini boşa çıkarmalıyız. " KAHRAMANMARAŞ 
Pazarcık Akdemir köyünden Veysel Ö- 


rüm (sıvacı), Ibrahim Ongan för 
Mehmet Örüm (şöför), İbrahim Örge (öğrenci), Yukarı Pulyanlı ` köyünden 


Mehmet Turkak (Şöför) 
"Yeni Çarlarla işbirliği anlaşma- 


sı yurdumuzun bağımsızlığını zedeler. 
Yeni Çarların ülkemizdeki etkinliğinin arttığı günümüz şartlarında 1977 yılını proleter devrimcilerin birlik yılı yapalım.”" 


MALATYA 


Kürecik nahiyesinden Hüseyin Yüzü — güzel, Hamit Demir: 

"MC Hükümetinin Rusya ile yaptığı her türlü anlaşmaya karşıyız. Yeni Çarlarla yapılacak anlaşmalar yurdumuzun milli bağımsızlığını yok etme - yi amaçlıyor. Tüm yurtsever ve emek çi halkımızın mücadelesi iki süper devlete karşı milli bağımsızlık mücadelesine yönelmelidir. " 


BELÇİKA 
Ramazan, Cemile, Hayati, Nurhan, Um 


muhan, Gürsel ve Veli Kutlu; 

"Anadolu'nun yoksul halkının öz malını ve alın terini ABD emperyalizmine sattıkları yetmiyormuş gibi, şimdi de Rus Yeni Çarlarıyla işbirliği yaparak öz kaynaklarımızı sömürmek istiyorlar. Buna şiddetle karşıyız. Dün tüm emperyalist saldırıla — rına karşı duran halkımız bugün de 
Rus sosyal-emperyalistlerine karşı mücadeleye hazırdır," 


BATI ALMANYA 


Saarbrücken'den Cevdet Sönmez: 


"Rus emperyalistleri bir taraftan verdikleri borçlarla doğan her çocugumuzu borçlandırıyorlar, diger yandan işbirlikçileri revizyonistlere 'Yaşasın Sovyetler Birliği! diye bağırtıyorlar, Gözü kararmış Yeni Çarlar, kendilerinin sonunun da aynı diğer emperyalistler gibi olacakla rını bilmelidirler. Türkiye halkı bu anlaşmaları tarihin karanlıklarına gö mecek ve Yeni Çarlar da tıpkı eskileri gibi yok olacaklardır." 


ÇANAKKALE 


Biga Ticaret Lisesi öğrencileri Mehmet Arabacı, Mustafa Kaya, Sait Dağ - deviren: 

"Süper devletlerle yapılan her an - laşma halkımızın köleliği demektir , Sosyal-emperyalistlere teslimiyet degil mücadele etmek gerekir. Halkımız onların kölesi olmayacaktır." 


HALKIN SESİ JO) 


Rusya ile işbirliği anlaşmasına karşı mücadele köylere yayılıyor! 


Imza 
Kampanyasını 


Bütün Yurda 
Yayalım 


"Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaş - masına Hayır" kampanyamız devam etmektedir. Bu hafta dergimize gelen toplam 2201 imzanın şehirlere göre dağılımı şöyledir: 


Ankara 266, Erzincan;263,Kahramanmaraş 202, Amasya 150, Pazarcık Emiroğlu köyü 137, Denizli 
123, Sivas İmranlı 113, o Pazarcık Fanfaz köyü 106, Kahramanmaraş 
Karaçay köyü.105, Samsun 94, Saarbrücken 78, Kahramanmaraş Ördekdede köyü 70, İstanbul 65,Ankara Güdül 46, Pülümür 44, Mersin 
36, Van 35, Denizli Çivril 34, İzmir Şirinyer 32, Balıkesir Macarlar köyü 28, İsviçre Zürih 27, İzmir Çay Mahallesi 26, Düzcé 25, “Tunceli Mezra köyü 20, Gümüşhane 16, Kahramanmaraş Yürükselim mahallesi 12, Divriği 10, Güdül Ye - şilözü köyü 9, Ordu Mesudiye 9, Ay dın Söke 6, Belçika 7, Çanakkale Bi ga 5, Çeşitli yerler 2. 

Böylece dergimize gelen imza - ların sayısı toplam 39 390'a ulaşmış bulunuyor. Bu imzaların şehirlere ve ülkelere göre dağılımı ise şöyledir : 


IN e askla eke SES BİR 
ANAYA Sese ap gag. 
Kahramanmaraş............ 4003 
KENI kesme se ini 
ABANG aa naka E KU 
Tünceli irade baas TABAH 
Gaziantep ................. 2190 
GREN ee ae el 
KONYE ies sese EO 
MANİSA e ea ee ors BOA al na) Sekse eee ia 
IA aa ip seli td 
DEMEN imes saatke LaS MO 
Almanya es. aan susu 009 
Dİ een ies See nihan a zalime ge e si ni 
METHEL eya sese sz 002 
RADON Ze eli EE AGİ 
Antakya aaa sarev ALO 
Diyarbakir assos NA. 
AYM kesi. li a 
AMASYA WA er BAG. 
BİRLİ nie. Şar e 000 
ÖL İİ m ele ea KANG 
Anlaly se era eee see a ANG ihg Suman da 
TOKAL. aana aaa aan gg BO 
ADA YAN SER ee 2 
Ee ela DER» vr ENE 
EM e ele VE SAA NE 


$ auv 


Çanakkais 138 


=at” ul 


An IE S Sa eee een eee e 1 
KAWUNG PE ei P IET 
SAMEM GE NA NE Ka OB 
LİGİ sa sms aa İN 
İYON esenler AMA 


Balikesir aaa serans KOZ 


BUNE; ez ee se yk a Ja sebase gres aa LAT 
Çeşitli Yerler.............. 646 


TOPLAM..........2...:. 39 390 


Ya 


TÖB-DER 

Genel 
Merkezinin şubeleri kapatma 

kararı 

protesto ediliyor 


ATT ii ek 


Aa. 


FESHEDILEN 20 TOB-DER SU BESININ ORTAK BASIN TOPLANTISI 


Geçen hafta TÖB-DER Genel Merkezi 20 şubenin feshedildiğini açıklamıştı. Yurdun çeşitli yerlerinde bu karar tepkiyle karşılandı. Genel Merkez tarafından kapatılan 20 TÖB-DER şubesinin başkanları 13 Mart günü Ankara'da bir basın toplantısı düzenlemişlerdir. o Şube başkanları yaptıkları ortak açıklamada şöyle demektedir ler 

"Genel Merkez, şube yöneticilerini yurtsever ve devrimci öğretmenleri onur kuruluna sevketmeleri için zorlamaktadır. Eğer bunu yapmazlarsa şube yönetim ku rullarını da onur kuruluna vereceği tehdidini savurmaktadır. 

"Genel Merkez, Gaziantep, Üsküdar, Uşak, Kırşehir, Bolu, Kayseri, Pazar, Mazgirt, Hozai, Pülümür, Pertek, Seyitgazi, Arsin, Sungurlu, Korgan, Dursunbey Akçadağ, İnebolu, Eşme ve Viranşehir şubelerinin kapatılmasına gerekçe olarak 5 Şubat mitinginde çıkan o - layları göstermektedir, 

"Bu karar doğrudan doğruya TÖB-DER içindeki yurtsever ve devrimci fikirleri bastırmaya yöneliktir. 
Valiler de aynı amaçlarla TÖB-DER şubelerini kapat - maktadırlar, 


"Bütün yurtseverler, demokratlar, aydınlar, 


dev- 


| ANKARA' DA 


8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Ankara'da 
13 Mart Pazar günü yapılan bir toplantıyla kutlan 
dı, TUMAD-DER Genel Başkanı Armağan Anar, ADMMA ve YO Öğrenci Velileri Derneği Başkanı Sevim San ve Analar Babalar Derneği Bağkanı Gönül Haksal'ın tertip komitesini oluşturdukları toplantıya çoğunluğu emekçi kadınların oluşturduğu 500 kişilik bir kitle katıldı, Toplantıya ka - tılan emekçi kadınlar sık sık, "Yaşasın Emekçi Kadınların Birliği", "Evlat Acısına Son", "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye" sloganlarını bağırdılar. Salonda "Yaşasın Yurtsever Kadınların Birliği", "Çocuklarımız İçin Can Güvenliği, Öğrenim Özgürlüğü", "Evlat (o Acısına Son", "Kadınlar Olmaksızın Devrim Başarıya Ulaşamaz" pankartları asılıydı. 


Toplantıyı kısa bir konuşmayla açan Armağan Anar, 8 Mart'ın kadınların baskılara karşı müca delelerinde birleştirici bir gün olması gerektiğini söyledi, 
> Daha sonra HALKIN SESİ ve HALKIN YOLU 
| dergileri adına söz alan devrimci bir kadın, yur- 
i dumuzda kadınlar üzerindeki baskıları anlattı; iş i çi, köylü ve tüm emekçi kadınların ağır koşullar altında çalıştıklarını ve kadının bugünkü toplum- da alınıp satılan bir eşya muamelesi gördüğünü belirtti. Kadınların fabrikalarda, tarlalarda ve bütün mücadele alanlarında erkeklerle omuz omu za mücadele ettiklerini söyledi, Konuşmacı daha 
| sonra kadınların bağımsızlık mücadelesindeki ye 
| rine değinerek şöyle devam etti; 


"Kadınlarımızın kurtuluşu bütün emperyalistlerin sökülüp atıldığı, emperyalistlerin işbirlik - çisi patronların ve toprak ağalarının iktidarının alaşağı edildiği, halkın ve kadınların iktidarda b söz sahibi olduğu bağımsız ve demokratik bir 
| Türkiye'de gerçekleşecektir, Kadınlarımız yur- 
| dumuzun ve halkımızın olduğu gibi kendi gelecek 
leri için de bu mücadele içinde yer alacaklar, ee 

keklerle birlikte yaşlı genç,omuz omuza ilerleye ; ceklerdir, | 

"Bizler bağımsızlığına düşkün, emperyalist is tilacılara boyun eğmeyen bir halkın kadınlarıyız, “Bağımsızlığını kazanamamış bit halk köledir. Kö le bir halkın kadınları ise hiç bir zaman özgür H olamaz. 

"Biz Türkiye'nin kadınları olarak şunu söylüyoruz; Amerikası da Rusyası da, hangisi olursa 
| olsun, yurdumuza göz dikenler, karşılarında 40 
milyonluk Türkiye halkını bulacaklardır, İki sü - 


İL eleme Lİ side Ka eme e e a TEN 


o EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ 


per devlete ve savaş tehlikesine karşı bir savunması istiyoruz. 


yurt 


"Yaşasın Emekçi Kadınların Birliği ! " 

Erzincan'ın Kötür köyünden Kıymet ana da yaptığı konuşmada yıllardır gece gündüz çalış - tıkları halde yoksulluktan kurtulamadıklarını anlatarak şöyle dedi: "Benim fakültede çocuğum ol madığı halde öğrenci çocuklarımın yanında yer a lıyorum, onların okullara girebilmesi için çalışı yorum. Bütün yurtsever kadınlar birleşelim. Yaşasın Bağımsız Türkiye! " 


Sevim San yaptığı konuşmada bütün ana ve babaları çocuklarının mücadelesine katılmaya çagırdı. 

Çocuğunun Adana Cezaevinde yattığını belir - ten birana da şöyle konuştu; "Çocuğumu görme- ye gittim. Göstermediler, Biri 'çocuğunu öldüre ceğim' dedi. Bende 'Benim 20 milyon oğlum var, öldürürsen öldür' dedim. Yılmıyorum, korkmuyorum. Emekçiler, işiiler, kardeşlerhe pimiz birleşelim, " = 


Ankara EGO 'da TİP'liler 


rimciler ve kitle örgütleri 20 TÖB-DER şubesinin kapatılmasını protesto etmeli, öğretmenlerin meslek örgütü TÖB-DER'de demokrasiyi savunmalıdırlar, " 


Öte yandan görevden alman TÖB-DER İnebolu Şube si Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Genel Merkezin kararını protesto etmiştir, Açıklamada şöyle denilmektedir: 'TÖB-DER Genel Merkez yöneticileri, şubemiz yönetim kuruluna işten el çektirdi, Yönetim Kurulu üyelerinin TÖB-DER'den atma hazırlığına başladı. 


"Sebebi, ülkemizin bağımsızlığını istememizdir.... 

"Revizyonistlerin bu tutumu, TÖB-DER'in kuruluş amaçlarına, tüzüğüne, öğretmenlerin mücadele gelene - ğine tamamen aykırıdır. ... 

"Revizyonistlerin bu teşebbüslerini şiddetle kınıyoruz, " 


İSTANBUL TÖB-DER'DE 5 MUHALEFET GRUBU GENEL MERKEZİN ŞUBELERİ KAPATMA TUTUMUNA KARŞI ORTAK MÜCADELE KARARI ALDI 


İstanbul TÖB-DER'deki 5 muhalefet grubu Genel Merkezin bölücü tutumuna karşı ortak hareket etme ka - rarı almışlardır. Gruplar bu kararın aynı zamanda uzun dönemli ilkeli bir ittifakı gerçekleştirmek amacını taşıdığını belirtmişlerdir. Bir araya gelen grup temsil cileri eylem birliğini sağlamak için ortak bir komite oluşturmuşlardır. 


4 E. 
Toplantıda Şah Turna emekçi kadınlarla 


Bir işçi kızın yaptığı konuşmadan sonra giirler okundu. Ozan Şah Turna söz alarak kadınların revizyonizme karşı birliğinin sağlanması için çalışılmasını istedi, Ve şöyle dedi; "Biz kadın ve erkeklerin eşit olduğu bir Türkiye kurmak istiyoruz. Biz bağımsızlık ve demokrasi müca - delesi vermek istiyoruz. İki süper devlet ve iş— birlikçilerine karşı erkeklerle omuz omuza mü - cadele edelim." 

Toplantıda devrimci koro marşlar söyledi. 
Halk ozanları türküler okudular, Ozan Şah Tur - na iki türkü söyledi 

Coşkun bir hava içinde geçen toplantı, emekçi kadınların birliği yolunda bir adım oldu. 


beş işciyi isten attı 


Ankara Belediyesinde çalışan devrimci işçi ve memurlar 


temektedirler, ... 
"Bugün EGO'nun bir sürü da 


küreğe, alanlar ise soba başı - na geçirilmektedirler. 


revizyonistlerin Belediye'de gi riştikleri baskı ve kıyımlarla ilgili bir bildiri yayınlamışlardır. Bildiride Merkez Belediyeden Beşir, Daire Müdürlügünden Mehmet Emin, Maltepe Havagazından Hayri,EGO ikmal Müdürlüğünden Cevat ve Güvercinlik Havagazı işletmesin- den Ali adlı yurtsever işçi ve memurların revizyonistlerinkı yımına uğradığı belirtmek = dir, Bildiride olaylar şöyle an latılmaktadır; = 

"Bu ikiyüzlüler bir yandan da'on kişilik liste daha var,bun ları da attıracağız' diye propaganda yapıp, korku salmak is - 


el. ağ, a eml — e EN 


ire başkanlığı ve birçok mü - dürlük koltuğu TİP'lilerce işgal edilmiştir. Bunlar,... ele geçirdikleri bürokratik meka - nizmayı çalışanlar üzerinde baskı aracı olarak kullanmak - tadırlar. Zorla kendi görüşleri ni kabul ettirmeye çalışmaktadırlar.... 

"Nasıl bugün Ülkü Ocakla - rından ve MHP'den kart getir - 


sase 
Ant da 


şe girmek imkansızsa, EGO ua da TiPtten kart getirmeyenler işe alınmamaktadır. ... 
"İşçiler TİP'e üye olmaya zorlanmaktadırlar. Çark Başak adlı dergiyi almayanlar kazma 


"EGO'da TİP'lilerin,TSİP'li. 
lerin dergileri dışında , devrim ci dergiler okumak suçtur vea tılmak için bahanedir. 

"Bunlar 657 sayılı memur düşmanı yasanın adaylıktan asıllığa geçme maddesini memurlar üzerinde bir baskı ve kıyım aracı olarak kullanmak - tadırlar.Bugünbir CHP'li;TBP'- li yada iki süper devlete karşı çıkan bir yurtsever memurun adaylıktan asıllığa geçmesi, ce lışmasına değil, TiP'i ya da diğer işbirlikçilerden yana 0- lup olmamasına bağlıdır. ... 

"Maltepe Havagazında bir kimya mühendisi işten atılmak 


e Wa, ii 


İŞTE GERÇEKLER : Bursa mitinginde TÖB-DER Genel Merkezinin görevlendirdiği İGD'li fedailer 


ASKERİ 
MAHKEMELER 
BASINI 
YARGILAYAMAZ 


İZMİR ŞİRİNYER'DEN 
43 YURTSEVER : 


"Kıbrıs'taki Türk birliklerinin uygulamalarını Avrupa İnsan Hakları Komisyonu- nun raporuna dayanarak kamuoyuna açıklayan HALKIN 
SESİ dergisi yazı işleri müdürü Leyla Cümbüş askeri mahkeme tarafındar tutuk- 


nin bu uygulamasını şiddetle protesto ediyoruz." 


TUNCELİ PÜLÜMÜR'DEN 
29 YURTSEVER : 


“MC iktidarı yurtsever b& 


sını susturmak istiyor. Bu amaçla HALKIN SESİ dergisi 


istenen bir işçiye 'seni miting- de görmüşler, suçun bu! diyebilmektedir. ... Bu TİP'lilsa atini EGO'da 7 saatini dışarda geçirmektedir. 

"Otobüs İşletmesinde TİP' li 
Günay Bolarar sözleşmedeki fa şist ceza maddelerine karşı ç+ kan Genel-iİş'li devrimci işçile re 'Ceza maddelerini kabul edin, sizin için iyi olur' gibi teh ditler savurmaktadır. 

"Başka biri, Sedat Özkal EGO" 
da kurt kesilmiş,iş için başvuran bir mühendise "Biz kendi kadromuzu kuracağız, siyase tiniz önemli. Senin düşünceleri ni bir incelettirelim' demektedir. - 

“CHP'li, TBP'li ve diğer bütün yurtseverler kıyımlara kar şı çıkmalıdır. . 

“Yurtseverleri işten attır — maya çalışanlara karşı olan herkes birleşmelidir. 

"Yaşasın Belediye ve EGO'da ki işçi ve memurların birlikte mücadelesi! " 


lm ga min dik Nai AA Üz 


lanmıştır. Askeri mahkeme - 


karşı çıktığım için 
TOB-DER Ermenek 
Subesinden çıkarıldım 


TÖB-DER Genel Oo Merkezi şimdi de örgütteki yurtsever öğ retmenleri tasfiyeye girişmiştir. Ankara mitingini bahane ede rek muhalefetteki öğretmenlerin üye kayıtları silinmektedir. Bütün suçu yurdunun bağımsızlığını istemek olan bu öğretmenler- den biri olan benim de Ermenek Şubesince üye kaydım silinmiş - tir. 

Yaşasın yurdun tam bağım sızlığını savunan yurtsever öğretmenler ! 


Abdurrahman Çoban 
Ermenek Lisesi 
Beden Eğitimi Öğretmeni 


YURTSEVER 
BASINA 
ÖZGÜRLÜK 


“Askeri Mahkemeler basını yargılayamaz!" 


yazı işleri müdürlerini tutukladı. HALKIN SESİ bizim 

dergimizdir. Bu sebeple Pülümür'lü işçiler, köylüler, gençler ve memurlar olarak yurtsever basına yapılan bas kılara karşıyız, Bu baskıları şiddetle kınıyoruz. 


"Yurtsever Basına Özgürlük!" DIYRİĞİ'DEN 
189 YURTSEVER : 


"Kemal Doğan'a ve Leyla 
Cümbüş'e özgürlük!" 

"Yurtsever Basına gürlükr " 


öz- 


AYDIN-SÖKE “HALKIN SESİ yazı işleri müdürleri Leyla Cümbüş 
Rıza Avcı, Sezai Ağır, Edevye ve Kemal Doğan "orduya ha-Ağır, Adem Ağır, Gülderen A- karet ettikleri " iddiasıyla tu ğır ve Ali Rıza Demir tuklanmışlardır. Bu baskılar hakim sınıfların "ordu eleş- 
"HALKIN SESİ dergisinin — tirilemez" anlayışına dayan- yazı işleri müdürü KemalDo- maktadır, Sıkıyönetim ve Dev ğan'dan sonra Leyla Cümbüş let Güvenlik Mahkemelerinin de tutuklandı, Biz Söke'li dev- yerine askeri mahkemeler ge rimciler olarak yazı işleri mü- çirilmek istenmekte ve dev - dürlerinin serbest bırakılma-- rimci basın susturulmaya çalarını istiyoruz. lışılmaktadır, Biz Divriği'li- 
"Askeri mahkemeler bası- ler olarak askeri mahkemenı yargılayamaz!" lerin baskılarını protesto e- 
"Yurtsever basına özgür- diyoruz. 


lük!" Askeri mahkemeler Yurt 

sever Basını Yargılayamaz ! 
ERZİNCAN'DAN Yurtsever Basına Özgür- 
262 YURTTAŞ: lük ! 


"MC'nin yurtsever bası- Leyla Cümbüş ve Kemal na yaptığı baskıları kınıyoruz. Doğan serbest bırakılmalıdır" Yeni Çarların ülkemiz üzerin deki emellerini halka açıkla - yan HALKIN SESİ dergisi sus turulamaz diyoruz. 

"Yurtsever Basına Özgürlük?" 


YILMAZ 
GÜNEY'E 
ÖZGÜRLÜK! 


Pazarcık'ın Topak uşağı köyünden 95 köy lü dergimize gönderdik. 
leri imzalarıyla Yılmaz 
Güney'e özgürlük iste - mektedirler, 


KARS'IN KAĞIZMAN 
İLÇESİNDEN 21 YURTSEVER 


"Dergimiz HALKIN SESİ! 
ne ve yurtsever basına yapılan kanunsuz uygulamaları şiddetle kınıyoruz. 


İKİ SÜPER DEVLETE 
KARŞI 


GENÇLİĞİN BİRLİĞİ 


BİR AY ÖNCE YENİDEN KURULAN 
ANKARA DLB'NİN KAPATILMASI KINANDI 


Ankara DLB 4 Mart 1977 günü Valiliğin arama kararı üzerine polis tarafından basılarak iki ay süre ile kapatılmış tır. 

Kapatma gerekçesi olarak dernek arşivinde bulunan ve daha evvelden dağıtılmış olan birkaç tane bildiri ve Stalin'- in "Milli Mesele" adlı kitabı gösterilmiştir. Derneğin ka- 

SEA Se gerici eğitime karşı liseli gençliğin verdiği mücadeleyi ön -= dersiz bırakmaktır. 

Ankara DLB yöneticileri şu açıklamayı yapmışlardır: 

“Biz Ankara DLB olarak Valiliğin kararını protesto ediyor, gençliğin öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği için yü. 
rütmekte olduğu mücadelesinin iki süper devlete, faşizme ve revizyonizme karşı yılmadan sürdürüleceğini duyururuz." 


ANKARA'DA FENLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN GENEL KURULU TOPLANDI 


Fenliler Kültür ve Dayanışma Derneği çalışmaları uzun zamandır iyi gitmemekteydi. Kurtuluş Dergisinin tara£ tarı grupçu yöneticiler, Fen Fakültesi öğrencilerinin derne gini çalışamaz hale getirmişlerdi. Hatta genel kurulun ya - pılacağından bile pek az öğrenci haberdar oldu. 


Genel kurulda çeşitli gruplardan konuşmacılar söz alarak görüşlerini dile getirdiler. Bir konuşmacı gençlik içindeki grupçu ve maceracı eylemlerin müğadeleye verdiği zarar üzerinde durarak şunları belirtti: "Faşistler devrimci genç liğin düelloya girmesini istiyorlar. Geniş halk kitlelerine karşı bu saldırılar bir avuç bozkurtun macera hevesinden gelmemektedir. Bu saldırılar.cinayetler bir devlet politikası olarak uygulanmaktadır. Bizim onlara karşı vereceğimiz mücadele halkımızın mücadelesinden ayrı olarak yürütüle - mez. Biz en geniş öğrenci kitlesini, anaları, babaları, öğretim üyelerini, bâsını, kamuoyunu seferber etmeliyiz. Ge çen yıl okulumuzda bu yönde olumlu adımlar attık. Bir çok haklar kazandık, Sınavlarımız yenilendi, devam zorunluğu kak dırıldı. Diğer bir çok okul bu mücadelemizi kendisine örnek aldı. Ancak grupçuluk bunu kısmen engellemiştir. Bunu yıkmalıyız. " 

Daha sonra değişik görüşlerden devrimciler fikirlerini açıkladılar. Kurtuluş gurubu adına kürsüye gelen konuşma - cı kendi gurubu ve İGD'liler dışında kalan bütün gruplara çok ağır dille saldırdı. Kitle buna tepki gösterdi. 


Yapılan seçimi Devrimci Gençlik, Halkın Sesi, Halkın Kur tuluşu dergilerinin görüşlerini savunan gençlerin hazırladıkları ortak liste35'e karşı 53 oyla kazandı, Bu seçim aynı zamanda öğrencilerin, Kurtuluş grubunun ellerini İGD'liler den çekmesini isteyen bir uyarısı niteliğini taşıyordu. 


İSTANBUL 


Ayramehr Lisesi öğrencileri bildiriyor 


MACERACI EYLEMLER 
MÜCADELEMİZE ZARAR VERİYOR 


Son günlerde okulumuzda meydana gelen olaylar şimdiye kadar haklı bir zeminde yürüttüğümüz mücadeleye Zarar verecek niteliktedir. Biz gerici eğitime karşı ve can güvenliği- nin sağlanması için kitle olarak mücadele ettik, Velilerimi — zin, yurtsever öğretmenlerin desteğini kazandık. Son olarak 
7 Mart cuma günü dışarıdan gelen bir avuç maceranın dü — 
zenledikleri eylem mücadelemize büyük zarar verdi, Bu kişiler sözde devrimcilik adına faşistlere saldırmışlar, bir kaç faşist sempatizan, üç tarafsız öğrenci ve olaya müdahale eden TÖB-DER üyesi bir yurtsever öğretmeni dövmüşlerdir, 

Biz haberi aldığımız zaman polis olay yerine gelmiş, bir öğrenciyi bacağından yaralamış ve üç arkadaşımızı gözaltına almıştı, Böylece gelenler birkaç dakika içinde bizi haksız faşistleri masum gösteren bir durum yarattılar. 

Bu hareketleri okulumuzun kitlesi istememektedir. Dışaradan gelenler kitleyi sürü gören, herşeyi kendi "kahramanlıkları" ile halledeceklerini zanneden bir avuç maceracıdır, Bizim bunlara ihtiyacımız yoktur; Biz şimdiye kadar haklı bir zeminde mücadele ettik ve başarı kazandık, Öğrenim öz,- gürlüğü ve cangüvenliği mücadelemize bundan böyle macera cıları teşhir ederek kitle halinde devam edeceğiz. E 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Katar, 9 Subat'ta, ülkedeki bütün yabancı petrol şirketlerinin hissele rini denetimi altına alarak, petrol kaynakları üzerinde tam egemenliği ni ilan etmiştir. 


Katar petrol bakımından zengin bir ülkedir. Ancak geçmişte petrolün çıkarılması yabancılar tarafın - dan yönetilen Katar Petrol Şirketi'- nin ve Katar Shell Şirketi'nin elinde idi. Katar hükümeti, 1974 yılında 


her iki şirketin “hisse senetlerinin yüzde altmışını ve geçen Eylül'de de Katar Petrol Şirketi'nin 


bütün 


hisse senetlerini devralmıştı. Simdi Katar, Shell'in de bütün hisse se netlerini almış bulunmaktadır. x 

Üçüncü Dünya ülkelerinde petrolü millileştirme mücadelesi gittikçe güçleniyor. Şimdiye kadar Katar! - dan başka İran, Irak, Kuveyt ve Ve neZüela, bütün petrol zenginliklerini millileştirdiler. Bu. petrol üreten ülkelere emperyalistler tarafın dan zorla kabul ettirilen sömürü sistemine ağır bir darbedir. Petrol üreticileri, ortak mücadeleleri sayesinde, petrol fiyatını bizzat tespit etme hakkını da elde etmişlerdir. 


FRANSADA ANTİEMPERYALİST HAFTA 


21 Şubat, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı Fransız halkının 
yanında dögüşen Ermeni işçi Manuşyan ve vabancı işçi arkadaşlarının katledildiği tarihtir, Fransa'da her yıl 21-24 Şubat tarihleri "Anti-E£mperyalist Hafta" olarak anılır. Hafta boyunca bu amaçla miting ve toplantılar düzenlenir, 

Anti-Emperyalist Haftaya katılan Türkiyeli öğrenciler çalışmalarını, iki süper devletin yurdumuz üzerindeki hegemonya mücadelesinin yoğunlaşma sı, sosyal-emperyalizmin etkisinin gittikçe artması. Ödemiş-İzmir Yürü - yüşü ve halkımızın mücadelesi konularında voğunlaştırdılar. Hafta iki sü - per devletin hegemonyacılığına, emperyalizme, sömürgeciliğe, gericiliğe karşı mücadelede ve anti-emperyalistlerin birliği volunda olumlu bir adım oldu. 


Ancak mücadele sona ermemiş — tir. Eskiden petrol kaynaklarını denetimi altında tutan ABD, uğradığı yenilgiyi asla hazmedememiştir. 
ABD eski iktisadi sistemin devamını sağlamak için Üçüncü Dünya ülkelerinin gözlerini korkutmaya yelten - mektedir, Öte yandan, veni bir petrol sömürücüsü olma hayali içindeki Sovyet sosyal-emperyalistleri, Ü çüncü Dünyanı petrol üreten ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkarma ya, onların milli hakları ve çıkarla rı uğruna verdikleri mücadeleyi engellemeye çalışmaktadır. 


Üçüncü Dünya'nın ekonomik dayanışması gelişiyor 


Geçtiğimiz hafta içinde Petrol İh raç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) 
10 Üçüncü Dünya ülkesine 25 milyon 
dolar daha kredi açtı. Arap-Afrika Zirve Konferansında ise yine pet - rol üreten Arap ülkelerinin voksul Afrika ülkelerine |, 5 milyar dolar - lık kredi açma kararı alındı. Üçüncü Dünya ülkeleri milli ekonomilerini geliştirmek, tabii kaynaklarına sahip çıkmak yolunda verdikleri müca dele içinde emperyalist hegemonya- ya karşı ekonomik dayanışmayı giltikçe daha fazla geliştiriyorlar. Petrol üzerindeki empervalist denetimi kıran Arap ülkelerinin voksul Afri — ka ülkelerine açtıkları o kredilerin şartları da bu kavrayışın somut ifadesidir. Bu kredilerin şartları emperyalistlerin, özellikle iki süper devletin kredi adlı emperyalist sermave ihracı ile karşılaştırıldığında, bu durum açık olarak görülmekte - dir. Örneğin OPEC'in son o olarak 
10 voksul Afrika ülkesine açtığı kredinin tutarı, sosval-empervalistle — rin 1967-1974 yılları arasında Seydişehir ve İsdemir dışında verdikleri bütün krediler toplamı kadardır. 


Sovyet sosyal-emperyalistleri, Doğu Avrupa ül kelerine sattıkları petrolün fiyatını son zamanlarda yeniden vükselttiler, Bu kez yapılan zammın oranı, yüzde yirmibeşe yakındır. Bunun bir sonucu olarak, Macaristan bu yıl petrole, geçen yıl ödediğin. 
den yüzde yirmiiki buçuk daha fazla ödeyecektir, 


Doğu Avrupa Ülkelerine başlıca enerji ihracat - çısı olmanın sağladığı avantajlardan yararlanan Sov yetler Birliği, son birkaç yıl içinde petrol fiyatını 


sürekli olarak artırdı. 1975 yılında Rusya petrole birdenbire yüzde otuz oranında, geçen yıl da yüzde sekiz oranında zam yapmıştı, 


Sosyal-emperyalistler ,bu yoldan Doğu Avrupa ülkelerinin sırtından muazzam vurgunlar vurmakta dırlar. Sovyetler Birliği 1975'de yaptığı zamdan 
2 milyar 311 milyon ruble ve 1976'da yaptığı zamdan da 200 milyon ruble açıktan kâr sağladı. 


Doğu Avrupa ülkeleri sosyal-emperyalistlerin kendi sırtlarından vurgun vurmalarına karşı çık» yorlar. Bulgar basını, Sovyetler Birliği'nin uygulamasının kabul edilemez olduğunu, zira bunun, kapitalist ülkelerin pazarlarının olumsuz etkilerini KOMEKON'a üye ülkelerin pazarlarına yönelttiğini yazıyor. Bir Macar uzmanı da "Moskova bir kere daha petrol fiyatını arttırırsa, iflas edeceğiz" diye yakınıyor. 

Brejnev bir keresinde, hiç utanmadan Sovyetler Birliği'nin, meseleleri "sosyalist bir sekilde çözmek" ve Doğu Avrupa ülkelerinin O ekonomilerini "kapitalist dünyanın buhranlarının zararlı etkileri ne karşı" koruyabilmek için, yakıt fiyatlarını artırdığını söylemişti, Bu, sosyal-emperyalistlerin her zamanki hem suçlu hem de güçlü olma tavrına veni bir örnektir, 


ECÜNCÜ DÜNYANIN 
BİRLESMİS 
MİLLETLER'DEKİ 
MÜCADELESİ 


Cezayir ve Meksikü-gibi'bir. 
çok Üçüncü Dünya ülkesi süper devlötlerin-Birleşmiş-aAlillet = lev'deki imtiyazlarını kisitli = yan bir tasüri hazırlamış © ve 


bü tasarının tüzükle ilgili-özel komitenin-raporuna girmesini istemişlerdir. 


Özel komitenin toplantısın - da Sovyetler Birliği, bü-tasarawa rapora girmesini engelle mek için çeşitli yollara başvur muş; hakarete dahi yeltenmiş— tir Birçok ülkenin temsilcisi söz“alarak Sovyetler Birliği de legesinin-iddialarını çürütmüş tür, Görüşmeler sonunda, Üçüncü Dünya ülkelerinin öneri- si 30 olumlu oyla onaylanmiış — tr; 


Bu iki kredinin şartları şöyledir; Sovyetkredisi |OPEC kredisi 


Ödenen devre l yıl 


Özelliği altın ödeme esasına günündeki bağli kurdan 

ödenecek 


Görüldüğü gibi sosyal- emperya& listlerin, "yardım" maskeli empervalist sermaye ihracı niteliğindeki kredilerine karşılık, OPEC kredi - leri Üçüncü Dünya ülkeleri arasında ki gerçek karşılıklı yardımlaşma amacını taşıyan kredilerdir. 

Üçüncü Dünya ülkelerinin yardımlaşmaları verdikleri kredileri hegemonya aracı olarak kullanan iki süper devlete karşı direnmede önemli bir destektir, Bu bakımdan yardımlaşma yardım alan yoksul ül kelerin olduğu kadar, emperyaliz - min petrolüne göz dikmiş bulunduğu yardım veren ülkelerin de yararına dır. 


KOMUNIST ENTERNASYONAL BELGELERİNDE TURKI 


Bu dip tomonni Erim şonal ır. pami ya Boyunca yamınladığı bulur teore ngana naber dergrleri, kongre Yülanakiar, we diger onemi Tulanak ve kararlar taranarak hazılanmeyıı. 


Dude yer sacar iapa sanpa şrilarder 
* Bogarlar Meselesi Loren ve Montr 
2 Kür Milk Meselesi 


3 Şetik Müsnü: Kommlern Organlarındaki Yazı va 
Komuşmalar 


4 Türkiye Komünist ve işçi Hareketi 
5 asili Kurtuluş Savaşı 
& Kemahe iktidar (1923 1938) 


Bima ve kna kitap mart ayı içinde ÇIKIYOR! 
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